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“Giê-su, Danh Được Tôn Cao”

Liên Hoan Âm Nhạc Pha Lê 2013 Được Tổ Chức Bởi Diễn Đàn 
Pha Lê tại Y-sơ-ra-ên

Những lời khen ngợi đầy cảm xúc gây được tiếng vang trên bờ biển Ga-li-lê gây ra tiếng nói của Chúa vang vọng vào tai của khán giả ở Y-sơ-ra-ên, nơi sinh của Chúa Giê-su. Có khoảng 1.700 
tham dự người Lễ hội và đã được truyền đến khắp nơi trên thế giới qua sóng phát thanh. (Phía trên bên trái, lãnh đạo Khen ngợi Rose Han; phải, Đội Múa Tôn Vinh Ngợi Khen).

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2013, Diễn 
Đàn Pha Lê, Hiệp hội các mục sư Y-sơ-ra-
ên, đã tổ chức Liên hoan Âm nhạc Pha Lê 
2013 trên sân khấu ngoài trời trên bờ biển 
Galilee. Sự kiện nầy gợi lên hơi thở của 
Chúa.

Khoảng 1.700 người đến từ Mỹ, Nga, 
Belarus, Đức và Thụy Sĩ cũng như từ Y-sơ-
ra-ên đã có mặt tại sự kiện này. Sự kiện 
nầy đã được trực tiếp phát sóng trên toàn 
thế giới thông qua TBN Nga. Họ dạn dĩ 
ca ngợi danh Chúa Giê-su tại các nơi công 
cộng ngoài trời, sự kiện nầy đã chứng tỏ 
sự ảnh hưởngvà sức mạnhh của Diễn Đàn 
Pha Lê càng thêm hơn tại Y-sơ-ra-ên sau ba 
năm chức vụ của Tiến sĩ Jaerock Lee.

Tại Y-sơ-ra-ên, số lượng Cơ Đốc nhân 
là rất ít trong khi đa số công dân tuân đều 
theo Do Thái giáo độc thần. Pháp luật của 
Y-sơ-ra-ên chính thức công nhận quyền tự 
do tôn giáo, nhưng người Do Thái không 
chấp nhận Cơ Đốc giáo. Do đó, ‘Chúa Cứu 
Thế người Do Thái’, những người tin vào 
Chúa Giê-su, từng bị loại trừ khỏi xã hội và 
các mục sư Cơ Đốc bị bách hại và gặp khó 
khăn về tài chính.

Trong mười hai chuyến thăm tới Y-sơ-
ra-ên trong thời gian ba năm 2007-2009, 

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee giảng phúc 
âm thiêng liêng và thực hiện các công việc 
đầy quyền năng là những điều làm chứng 
cho lời giảng của mình. Chứng kiến những 
công việc quyền năng được bày tỏ qua 
tiến sĩ Lee, các mục sư địa phương nhận 
thức được sự quan phòng của Đức Chúa 
Trời đối với Y-sơ-ra-ên và thành lập Diễn 
đàn pha lê trong năm 2008. Tổ chức đã tạo 
hnên một sự thức tỉnh trong nhân dân ở 
Y-sơ-ra-ên.

Vào tháng Chín, năm 2009, họ đã cùng 
với Tiến sĩ Jaerock Lee tổ chức Chiến Dịch 
Liên Hiệp Y-sơ-ra-ên, và ông tuyên bố 
Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy nhất của 
chúng ta trong khi chiến dịch ấy đã được 
truyền trực tiếp đến khoảng 220 quốc gia.

Kể từ đó, Diễn đàn Pha Lê đã thực hiện 
một chức vụ năng động gồm nhiều phương 
pháp bằng cách tổ chức hội thảo cho cặp 
vợ chồng, Trại hè Thanh niên và lễ hội âm 
nhạc. Đặc biệt, hội thánh của các mục sư đã 
được hồi sinh kể từ khi những công việc ăn 
năn kỳ diệu và sự chữa lành thiên thượng 
được bày tỏ qua khăn tay quyền năng mà 
Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện (Tham khảo: 
Công Vụ 19:11-12). Họ đã tiến tới trong 
đức tin trong khi nghe bài giảng của tiến 

sĩ Lee mỗi ngày qua TBN Nga, CNL, TV 
Đức Chúa Trời Thánh Khiết, TV Rodnoy, 
và Internet.

Liên hoan Âm nhạc pha lê 2013 được 
thành lập gồm các nhân vật khác nhau đã 
tham gia vào các hoạt động như jướng dẫn 
ngợi khen thờ phượng từ Ashdod, Haifa, 
Nazareth, Tel Aviv, và một đội ngợi khen 
đến từ châu Phi; Oxamita từ Ukraina, ca 
sĩ ngợi khen nổi tiếng Gerasim và Valely 
Korov từ Nga; và Alexander Patlis là người 
lãnh đạo của “New Jerusalem”, nhóm ngợi 
khen nổi tiếng đến từ Belarus.

Phó chủ tịch Nghệ thuật biểu diễn của 
Hội ThánhTrung Tâm Manmin và lãnh đạo 
Ủy ban Khen ngợi, Rose Han, cùng với 
Đội Múa Tôn Vinh Ngợi Khen được yêu 
cầu tham gia lễ hội và được vỗ tay đáp lại 

trong buổi biểu diễn khai mạc và một lần 
nữa ở đêm chung kết. Một số lượng lớn 
khán giả đánh giá cao màn trình diễn và 
sự nhiệt tình của họ. Họ nói rằng đội của 
Manmin là đội tốt nhất trong lễ hội và hoan 
nghênh sự phát âm tiếng Do Thái và tiếng 
Nga cách chính xác của Han, người hướng 
dẫn thờ phượng. Một số người khác cũng 
cho biết, “Trang phục và đạo cụ tuyệt đẹp 
của họ khiến tôi có thể hình dung ra Thiên 
Đàng.” Sự kiện này được sản xuất như một 
chương trình độc lập, và đã được phát sóng 
thông qua TBN Nga.

Chủ nhà nói rằng họ đã vui mừng ca ngợi 
Chúa Giê-su dọc bờ biển Ga-li-lê cùng với 
nhiều người. Họ nói thêm rằng đó là kết 
quả chức vụ của Tiến sĩ Lee đối với Y-sơ-
ra-ên.



1. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi là  
    Lời trọn vẹn và không sai sót. 
2. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi:  
    Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
3. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của 
    Đức Chúa Giê-su Christ. 
4. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su 
    Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

5. Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời 
    Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy  
    đó.
  “[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 
    17:25) 
 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho  
   loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tín Lý       
Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành   
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Theo thời gian, tình yêu nguội lạnh dần và 
người dân ngày càng tìm kiếm lợi ích riêng cho 
mình hơn là cho người khác. Có một sự cố về 
một độc tố trong sữa bột trẻ em, mặc dù điều 
nầy là tổn thất lớn cho đất nước của họ, người 
bán công nghệ trong nước cho người nước 
ngoài chỉ vì lợi ích cá nhân của họ. Ngày nay, 
nhiều người đang làm việc ghê tởm như vậy 
mà chẳng hề do dự. Ngày nay khi ích kỷ lan 
tràn, chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà 
hơn bao giờ hết, tình yêu thiên thượng đã trở 
nê cần thiết vô cùng.

1. Tình yêu thiên thượng tìm kiếm 
lợi ích cho người khác

Bằng cách nhìn lại cuộc sống hàng ngày của 
mình, chúng ta có thể tra xét để biết chúng ta 
tìm kiếm lợi ích riêng cho mình hay trước hết 
chúng ta tìm kiếm cho lợi ích cho người khác. 
Chúng ta hãy xem một ví dụ thực tế trong cuộc 
sống. Giả sử có nhiều người đi ăn cùng nhau. 
Họ phải chọn những gì để ăn cho một nhóm. 
Một người trong họ khăng khăng quan tâm đến 
những gì ông ta muốn ăn. Một người khác 
chiều theo những gì người này muốn, nhưng 
trong lòng ông không thoải mái về điều đó. Có 
một người luôn luôn hỏi ý kiến của người khác 
trước tiên. Sau đó, không gây rắc rối cho 
nhóm, cho dù anh ấy thích các loại thức ăn mà 
người khác đã chọn hay không, anh ta làm theo 
nhóm và luôn luôn vui vẻ trong bửa ăn.

Chúng ta hãy xem một ví dụ khác. Một số 
nhân sự đang chuẩn bị cho một sự kiện. Có 
nhiều lựa chọn khác nhau có sẵn. Một người 
không ngừng cố gắng thuyết phục những người 
khác cho đến khi cuối cùng họ cũng đồng ý với 
ông. Người khác không nhấn mạnh lắm vào ý 
kiến của mình, nhưng anh ta cũng không thực 
sự thích ý kiến của những người khác. Vẫn còn 
một người nữa thì lắng nghe ý kiến những 
người khác bất cứ khi nào. Ngay cả khi ông đã 
có một ý tưởng tốt, anh cố gắng làm theo ý 
kiến của người khác.
Ấy là theo cách của tình yêu mà chúng ta có 

quyết định hành động của mình. Khi có một 
cuộc tranh cãi giữa bạn và những người khác 
để rồi sự hòa hiếu bị đổ vỡ, chúng ta cần tra xét 
lạ để biết mình có khăng khăng với quan điểm 
cá nhân để mưu tìm lợi ích riêng hay không. 
Nếu chúng ta nhường nhịn người khác và đứng 
vào vị trí của họ mà suy nghĩ, chúng ta có thể 
gìn giữ sự hòa hiếu. Hòa hiếu bị phá vỡ khi 
chúng ta tìm kiếm lợi ích cho riêng bạn. Nếu 
chúng ta yêu ai đó, chúng ta tự nhiên theo ý 
tưởng người ấy trong tất cả mọi sự và tìm kiếm 

lợi ích cho người đó hơn là cho riêng mình.
Cha mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi con cái 

của họ ăn ngon và mặc đẹp, chứ không phải 
bản thân họ. Nếu chúng ta tìm kiếm lợi ích cho 
người khác với loại tình yêu này, thì Đức Chúa 
Trời là Cha của chúng ta sẽ đẹp lòng với chúng 
ta biết dường nào!

2. Áp-ra-ham tìm kiếm lợi ích cho 
người khác

Tấm lòng không tìm kiếm lợi ích cho riêng 
bạn, nhưng cho người khác đến từ tình yêu tận 
hiến. Chúng ta có thể cảm thấy như bị mất mát 
khi không tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. 
Nhưng nếu có con mắt đức tin, thì thì chẳng hề 
như vậy. Điều này là do khi chúng ta tìm kiếm 
lợi ích cho người khác theo ý muốn của Đức 
Chúa Trời, Ngài sẽ ban phước và đáp lời cho 
chúng ta.

Một nhân vật trong Kinh Thánh đại diện cho 
trường hợp nầy là Áp-ra-ham. Sáng thế ký 
chương 13 nói về Áp-ra-ham và Lót cháu trai 
của mình. Lót mất cha từ khi còn nhỏ, ông tin 
tưởng và theo Áp-ra-ham như cha mình. Ông 
đã nhận được phước lành nhờ Áp-ra-ham 
người được Đức Chúa Trời yêu thương. Họ rất 
giàu trong chăn nuôi, bạc, và vàng. Và thậm 
chí còn xung đột về nước giữa những người 
chăn gia súc của Áp-ra-ham (bấy giờ được gọi 
là ‘Áp-ram’) với những người chăn gia súc của 
Lót bởi vì cả hai đã có rất nhiều gia súc.

Áp-ra-ham quyết định phân tách khỏi lót để 
ngăn chặn sự bất hòa trong gia đình. Ông cho 
phép Lót quyền lựa chọn đất tốt hơn trước. 
Sáng Thế ký 13:9 chép rằng, “Toàn xứ há 
chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi 
ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu 
ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.” Lót đã 
chọn cho mình toàn bộ thung lũng Giô-đanh là 
nơi tốt tươi và nước dồi dào.

Áp-ra-ham đã có thể chọn đất cho mình 
trước vì phước lành mà Lót đã được ban cho ấy 
là nhờ ông mà có, và ông là bác của Lót, cụ 
thể, ông là người cao tuổi, nhưng ông đã không 
làm như vậy. Nếu ông đã chính thức cho phép 
Lót được quyền chọn đất, ông sẽ cảm thấy xấu 
cho lót người đã vì lợi ích riêng của mình mà 
không hề do dự. Nhưng từ trái tim mình ông 
muốn Lót có phần đất tốt hơn, để có thể duy trì 
hòa hiếu với Lót. Cuối cùng, ông đã nhận được 
phước lành lớn hơn bội phần từ Đức Chúa 
Trời.

Áp-ra-ham, người đã tìm kiếm lợi ích cho 
Lót, có thể vui hưởng rất nhiều của cải và 
quyền lực lớn lao mà ông đã được tôn trọng 

bởi các vị vua của vùng lân cận. Vì có một tấm 
lòng nhân từ như vậy nên ông được gọi là bạn 
của Đức Chúa Trời. Một người luôn tìm kiếm 
những gì có lợi cho người khác trong tất cả mọi 
sự như Áp-ra-ham, hiểu được tấm lòng của 
người khác và làm những gì có lợi cho họ. Một 
người như vậy không tìm kiếm những thứ chỉ 
dường như có lợi cho bản thân mình.

Niềm vui nhận được khi chúng ta trao những 
gì thuộc về mình cho những người mình yêu 
mến là niềm vui lớn nhất. Thật khó để chúng ta 
trao những gì thuộc về mình cho những người 
mà chúng ta ghét, nhưng sẽ chẳng khó khăn gì 
để trao cho những người mà chúng ta yêu 
thương. Chỉ có những người đã trao những 
điều quý giá nhất mà họ có cho những người 
thân yêu của họ mới có thể hiểu được loại niềm 
vui. Chính sự ban cho là một nguồn vui đối với 
họ. Vì vậy, tôi hy vọng anh chị em sẽ tận 
hưởng hạnh phúc Chúa ban cho bằng cách sở 
hữu tình yêu thiên thượnh đặt lợi ích của Chúa 
và Hội Thánh của lên hàng đầu, cũng như 
những người khác như hàng xóm, cha mẹ, anh 
em, chồng, vợ, và con cái lên trước lợi ích 
chính mình.

3. Để không tìm kiếm lợi ích cho 
riêng mình
Đôi khi nếu chúng ta quá thiên về đời sống 

Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể gây ra khó khăn 
cho các thành viên gia đình hoặc những người 
khác. Ví dụ, khi bạn kiêng ăn, chúng ta có thể 
gây khó khăn cho công việc mà chúng ta đang 
làm cho công ty mình nếu nói rằng mình không 
đủ sức. Nếu chúng ta chỉ luôn làm công việc 
liên quan đến hội thánh mà không quan tâm đủ 
đến các thành viên gia đình của mình, hoặc, 
nếu một người vợ bỏ bê công việc gia đình bởi 
sự tập trung quá nhiều vào công việc hội thánh, 
hoặc, nếu một học sinh lười biếng trong học 
tập, và chỉ là siêng năng trong việc nhóm họp ở 
hội thánh thì sự ấy sẽ gây ra nan đề.

Họ có thể nói rằng họ không tìm kiếm lợi 
ích riêng cho mình, vì họ không lười nhác lãng 
phí thời gian hoặc nghỉ ngơi, nhưng trong ý 
nghĩa chính xác, họ đang tìm kiếm lợi ích riêng 
cho mình. Ngay cả khi họ trung thành trong 
công việc của Chúa, họ không thể được coi là 
làm trọn nhiệm vụ của họ. Họ chỉ làm những gì 
họ thích làm, nhưng bỏ qua những gì họ nên 
làm.

Vì vậy, để không tìm kiếm lợi ích riêng cho 
mình trong mọi sự, chúng ta phải nhờ cậy Đức 
Thánh Linh. Ngài dẫn chúng ta đến lẽ thật. 
Nếu chúng ta làm theo chỉ dẫn của Ngài trong 

mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ có thể chỉ sống cho 
vinh quang Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì 
chúng ta làm.
Để nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh và 

nhận được hướng dẫn từ Ngài, trên hết mọi sự 
chúng ta phải trừ bỏ mọi điều ác khỏi lòng 
mình. Hơn nữa, nếu chúng ta có được tình yêu 
thiêng liêng trong lòng mình, bấy giờ chúng ta 
sẽ nhận được sự khôn ngoan của lòng nhân từ 
trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta sẽ có thể nhận 
biết ý muốn của Đức Chúa Trời rõ hơn. Tương 
tự như vậy, nếu linh hồn của chúng ta thịnh 
vượng, tất cả mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và 
chúng tôi sẽ được khỏe mạnh, do đó chúng ta 
sẽ có thể làm việc một cách trung tín như 
chúng ta mong muốn.

Chúng ta phải tìm kiếm lợi ích cho người 
khác, không phải cho riêng mình, để chúng ta 
sẽ được công nhận là con cái của Đức Chúa 
Trời và được ngay cả những người hàng xóm 
không tin Chúa cũng như các thành viên gia 
đình yêu thương. Khi một cặp vợ chồng mới 
cưới đến với tôi để nhận lời cầu nguyện chúc 
phước, tôi cầu nguyện như thế này: “Hãy khiến 
họ nên một gia đình tốt đẹp tìm kiếm lợi ích 
cho nhau.” Điều này là vì họ không thể hình 
thành một gia đình hòa thuận nếu họ tìm kiếm 
lợi ích riêng cho bản thân.

Thưa anh chị em, như chúng ta đã biết rằng 
ban những gì mình có cho những người thân 
yêu mình ấy là niềm vui lớn nhất và tìm kiếm 
lợi ích cho họ trước khi làm điều ấy cho chính 
chúng ta. Nhưng đó không phải là tất cả những 
gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt được. 
Ngài muốn chúng ta tìm kiếm lợi ích cho 
không chỉ những người mà chúng ta yêu 
thương và giúp ích cho chúng ta, nhưng cũng 
cho những người đã đem khó khăn đến cho 
chúng ta và thậm chí có thể gây hại chúng ta.

Nếu chúng ta vẫn muốn tránh mặt và ghét ai 
đó là người đã đem khó khăn đến cho mình, 
chúng ta nên nhận ra rằng mình vẫn còn có một 
tấm lòng tìm kiếm lợi ích cho riêng mình.

Ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với các 
tình huống bất lợi hoặc làm việc với những 
người hoàn toàn khác với mình, chỉ khi chúng 
ta luôn tìm kiếm lợi ích cho họ và hy sinh bản 
thân mình chúng ta mới có thể đạt được tình 
yêu thiêng liêng. Tôi cầu nguyện trong danh 
Chúa hầu cho chúng ta sẽ trở thành những 
người nam và người nữ thuộc linh là những 
người hết lòng tìm kiếm lợi ích cho người khác 
với tình yêu và sự hy sinh ngay cả khi suy nghĩ 
của họ không hợp với mình.

Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee 

Tình Yêu Thương Chẳng 
Kiếm Tư Lợi

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, 
chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, 

chẳng nghi ngờ sự dữ.” (1 Cô-rinh-tô 13:4-5).
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Tôi Đã Tu Dưỡng Lòng Nhân Từ 
Trong Mình Được Bao Nhiêu?
Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Ngài muốn con cái của Ngài cũng hoàn toàn ở trong sự sáng.
Điều này là vì chúng ta có thể có được thẩm quyền thuộc linh để xua tan bóng tối và nhận lấy tình yêu và phước lành từ Đức 
Chúa Trời theo mức độ mà chúng ta trừ bỏ mọi tội lỗi và làm trọn sự nhân từ trong chúng ta.
Bằng cách suy ngẫm về những câu hỏi sau đây, chúng ta có thể tra xét để biết chúng ta đã tu dưỡng sự nhân từ trong mình 
được bao nhiêu và chúng ta ở trong sự Sáng như thế nào.
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Công Vụ 20:35 chép rằng, “...Tôi từng bày bảo luôn cho anh em 
rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, 
và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có 
phước hơn là nhận lãnh.” Những điều chúng ta ‘ban cho’ hay ‘nhận 
lãnh’ bao gồm tất cả những hành động trung thực của mình là điều 
đòi hỏi thời gian và nỗ lực cũng như tiền bạc.

Giả sử rằng nhiều người đã nhận được hỗ trợ tài chính từ hội 
thánh. Một số trong họ sống đời sống Cơ Đốc nhân siêng năng, 
liên tục nói lời cảm ơn, bày tỏ việc làm tạ ơn, và thậm chí giúp đỡ 
những người thiếu thốn để đền đáp ân sủng mà họ đã nhận được. 
Mặt khác, có những người khác bày tỏ lòng biết ơn của mình, 
nhưng bản thân họ không làm điều nhân từ mà họ được hưởng lợi. 
Họ biết rằng giúp đỡ người nghèo là một trong những hành động 
thuộc về lòng tốt nhưng họ chỉ mong đợi những người khác làm 
những việc thiện lành như vậy mà bản thân mình thì không làm 
theo điều đó. Vẫn còn những người khác làm việc một cách trung 
thực và tự nguyện đền đáp ân sủng, nhưng đến giữa chừng thì dừng 
lại. Họ thậm chí quên đi sự mong muốn trả ơn khi có sự bất đồng 
xảy ra trong mối quan hệ với người khác.

Chúng ta hãy xem một trường hợp điển hình khác, khi một nhóm 
nọ có một cuộc họp. Một số đến sớm để họp, chuẩn bị cho cho 
công việc trước khi những người khác đến để làm cho trở nên tốt, 

và kiểm tra sự chuẩn bị cách siêng năng. Nếu ở trong tình huống 
mà họ không thể đến sớm và chuẩn bị, họ cảm thấy xấu hổ và cố 
gắng không làm điều tương tự sau này. Tuy nhiên, những người 
khác, có thói quen đi muộn trong những cuộc họp. Ngay cả khi 
họ không trễ, họ cũng đến dự buổi họp sau khi những người khác 
đã hoàn thành công việc chuẩn bị trước cho cuộc họp. Họ đã thực 
hành một thói quen nhận lãnh lợi ích từ sự phục vụ của người khác.
Đây là một ví dụ khác. Một số trong chúng ta có thể vui thích 

trong việc giúp đỡ người nghèo hoặc tặng quà, và chúng ta muốn 
phục vụ những người khác ngay cả khi mình không phải làm như 
vậy. Tuy nhiên, nếu họ không cảm, một số người có thể nghĩ rằng 
họ không biết nhiệm vụ của con người hoặc coi họ là những kẻ 
kiêu ngạo và thô lỗ. Hành động như vậy có nghĩa là bạn đã thiết lập 
một mức giá cho sự phục vụ của mình. Đức Chúa Trời không xem 
những hành động như vậy là ‘nhân từ’.

Sự nhân từ hay tấm lòng thiên thượng được Đức Chúa Trời công 
nhận là tấm lòng chỉ biết ban cho người khác những gì họ muốn và 
an ủi lòng họ. Sau khi Đức Chúa Trời ban cho một lần thì Ngài sẽ 
không ngừng ban cho, nhưng Ngài muốn ban cho chúng ta những 
điều tốt nhất một cách lặp đi lặp lại. Chúng ta cũng phải có niềm 
vui trong việc ban cho hơn nhận lãnh, như Chúa đã dạy, mà không 
nghĩ, ‘tôi đã phục vụ anh ta một lần và thế là đủ.’

Hỏi
“Tôi đã quen với 
việc ban cho hay 

nhận lãnh?”

Nhiều Cơ Đốc nhân cầu xin Chúa cho phép họ để đạt được 
một sự nhân từ như một tấm lòng phục vụ hoặc một tấm lòng 
hy sinh. Nhưng, trong thực tế họ thiếu hiểu biết hoặc chấp nhận 
một người nào đó mà hành vi không đáp ứng được kỳ vọng của 
mình về lợi ích.

Ví dụ, giả sử rằng một nhân sự của hội thánh đã được làm 
việc với chúng ta nhưng anh ta dự tính về về nhà ở giữa công 
việc. Bấy giờ, nếu chúng ta hiểu anh ấy trong suy nghĩ tốt đẹp 
rằng anh ta có thể có một số lý do nào đó, chúng ta sẽ không 
cảm thấy khó chịu. Chúng ta chỉ có thể làm việc nhiệt tình hơn 
để công việc có thể được hoàn thành tốt.

Nhưng một số người nghĩ rằng, “Tôi cũng bận rộn và có việc 
phải làm. Chẳng phải công việc nầy đã được lên kế hoạch từ 
trước sao? Cô ấy thực sự phải đi ngay bây giờ?” Hoặc họ có thể 
đánh giá suy nghĩ của cô, cho rằng cô là kẻ ích kỷ. Hoặc, họ có 
thể nghĩ rằng họ sẽ yêu cầu cô thay thế cho họ đúng với khoảng 
thời gian mà cô đã nghỉ việc khi họ có công việc tình nguyện để 
làm sau này. Bấy giờ, các công việc tình nguyện của họ không 
thể được dâng lên đến Đức Chúa Trời như hương thơm của sự 
thiện lành. Sự ấy xảy ra với họ vì họ không nuôi dưỡng được lời 

của sự nhân từ trong lòng mình và tích lũy nó để làm kiến thức
Nếu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn của sự nhân từ cho người 

khác, nhưng không phải cho chính mình, điều nầy có hóa ra 
rằng chúng ta nhầm lẫn nghĩ rằng mình là người thiện lành và 
công bình. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang đạt được sự tốt 
lành bởi vì mình đầu tư thời gian làm việc cho Nước Trời ngay 
cả ở giữa lịch trình bận rộn của mình. Bấy giờ, điều gì sẽ xảy ra 
nếu chúng ta bị khiển trách khi chúng ta đang tính về nhà ở giữa 
chừng công việc? Chúng ta có thể cảm thấy bị tổn thương mà 
nghĩ rằng, “Anh ta có buộc phải nói lên điều đó chăng? Tôi đã 
cảm thấy xấu hổ về việc phải về sớm. Anh ta nên cảm ơn tôi vì 
tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian dài.” Chúng có thể 
bị xúc phạm và có thể nghĩ rằng mình là đúng.

Khi chúng ta nghĩ theo quan điểm và lợi ích của mình, chúng 
ta không thể đạt được sự thiện lành tâm linh. Con người có lòng 
thiện lành luôn luôn suy nghĩ từ vị trí của người khác. Bằng 
cách đó, chúng ta sẽ không chọn cách dễ dàng hơn hoặc tốt hơn 
cho mình, nhưng chúng ta sẽ tìm cách làm cho người khác cảm 
thấy thoải mái và trở thành nguồn vinh quang của Đức Chúa 
Trời.

Hỏi
“Tôi có thấu hiểu người 
khác và đặt mình trong 

vị trí của họ chăng?”

Một số người không phục vụ cho cấp trên của họ bởi tấm lòng 
mình và không tuân theo trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu cấp dưới 
không phục vụ họ đúng, họ cảm thấy không thoải mái mà nói rằng 
‘họ phá hoại trật tự!’ Vì những người như vậy là là người kiêu 
ngạo, họ cảm thấy khó chịu với những người không phục vụ họ 
như họ theo như họ thấy điều ấy là hợp lý.

Giả sử có một dự án đang diễn ra trong văn phòng chúng ta. 
Một cấp dưới làm cho một báo cáo với cấp trên của mình mà 
không báo cáo cho chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy khó chịu 
và nghĩ rằng, ‘Tại sao ông ấy không báo cáo sự ấy cho tôi? Tại 
sao ông ta không hỏi ý kiến của tôi?” Nhưng những người suy 
nghĩ như vậy thường chính mình không tuân theo thứ tự. Khi cấp 
trên lệnh cho họ để làm một điều gì đó, nếu mọi thứ không hợp ý 
với lòng họ, họ phàn nàn và cảm thấy bị kích động với tất cả các ý 
tưởng.

Mọi tổ chức hay tập đoàn nào đó đều có trật tự của nó, và mỗi 
cá nhân có nhiệm vụ riêng của mình. Tuy nhiên, có thể có những 

tình huống khác nhau: nơi họ chỉ cần phải hiểu và bao dung cấp 
dưới, và nơi họ phải sửa chữa sai lầm của mình trong trong sự 
nhân từ để khiến duy trì tốt trật tự. Có nghĩa là, không phải bởi sự 
nhân từ thiên thượng mà thấu hiểu và bao dung cấp dưới một cách 
vô điều kiện khi họ vi phạm đến trật tự của tổ chức là điều luôn 
luôn tốt đẹp.

Chúng ta phải làm gì để phân biệt trường hợp như vậy trong lẽ 
thật và chọn lấy những điều luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời? Chúng 
ta phải bỏ đi mọi mong muốn thống trị người khác, để trở thành 
người đứng đầu, để được phục vụ, và nhận được sự công nhận và 
cũng thoát khỏi lòng tự trọng. Sau đó chúng ta có thể phân biệt các 
trường hợp như vậy, để được như vậy đòi hỏi chúng ta phải hiểu 
và bao dung sự thiếu sót của cấp dưới từ các trường hợp cần can 
thiệp và đào tạo của chúng ta để họ có thể duy trì hệ thống trật tự. 
Ngoài ra, chúng ta có thể phân biệt một cách khôn ngoan giữa các 
trường hợp, chúng ta có phải chỉ cần tuân theo cấp trên và chúng 
tôi phải chấp nhận ý kiến của cấp dưới và đề xuất với cấp trên.

“Làm cách nào để 
phục vụ tốt cho cấp 

trên mình phù hợp với 
hệ thống trật tự?”
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“Tôi cảm thấy rất tốt để lên Thiên đàng”
Đó là lời cuối cùng của cha tôi

Trước cửa sự chết với thuộc linh mở ra
Chấp sự Yeosuk Go (Canaan Mission)

Tôi bắt đầu đến với hội thánh từ khi còn là một học sinh lớp 2, nhưng tôi đã sống 
một đời sống Cơ Đốc nhân trong bí mật sau lưng cha tôi. Trong những năm trung 
học, tôi đã được hướng dẫn để đến với Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Từ đó, tôi 
đã được tăng trưởng thuộc linh đủ để dạn dĩ rao giảng phúc âm.

Nhưng cha tôi không chấp nhận sự rao giảng của tôi. Khi ông nhận ra rằng tôi 
đã đến hội thánh ông xé quần áo của tôi và đánh đập tôi trừ khi tôi đã đi học. Ông 
đánh tôi cho đến khi tôi thậm chí đã thâm tím.

“Chẳng phải cha tôi không chỉ là một Phật tử mà là một nhà sư đứng 
đầu Phật giáo?” 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ tôi trong bất hòa nghiêm trọng và tôi biết 
được một điều khá bất ngờ lớn. Tôi nghĩ cha tôi chỉ là một Phật tử, nhưng ông là 
một tu sĩ Phật giáo và ông thậm chí còn là một nhà sư đứng đầu trong một ngôi đền 
trước khi kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, ông bỏ chức thầy tế và truyền bá Phật 
giáo thông qua việc mở một viện nhỏ.

Tôi muốn rời khỏi cha mình vì vậy tôi quyết định đi du học và đã được chấp 
nhận bởi trường đại học ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, tôi không muốn rời khỏi 
hội thánh và các mục mục nên tôi đã từ bỏ cơ hội. Không lâu sau, cha tôi đã đi đến 
một ngôi chùa ở Daegu sau khi ông và mẹ tôi đã chấp nhận ly dị. Tôi có một cuộc 
sống Cơ Đốc nhân tự do và có thể cống hiến bản thân mình cho hội thánh để làm 
việc như một trưởng đoàn truyền giáo và là một nghệ sĩ piano cho buổi thờ phượng 
vào tối thứ ba. Từ năm 2011, tôi đã được ban phước để chơi piano trong Lễ thờ 
phượng Thứ tư và làm việc như một nhân sự Lê-vi.

Vào cuối tháng Giêng năm 2013, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi điện thoại 
từ cha tôi. Ông nói rằng ông đã bước sang giai đoạn 3 của bệnh ung thư ống dẫn 
mật và sự ấy đã ra khỏi tầm tay. Tôi rất tiếc cho ông vì tôi biết rằng ông sẽ không 
được cứu nếu ông qua đời theo cách đó. Vì vậy, tôi đã dâng lên ba ngày kiêng ăn 
và cầu nguyện và sau đó, tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Tiến sĩ Jaerock 
Lee.

Tôi ăn năn về thần tượng mà cha tôi đã thờ cúng thay mặt cha tôi và xin Chúa để 
cứu người cha đáng thương của tôi trong lời cầu nguyện. Tôi cũng hết lòng ăn năn 
mà về việc tôi đã không yêu thương ông bằng cả tấm lòng mình. Vào ngày mồng 
02 tháng ba năm 2013, tôi trao cho ông cuốn tự truyện Đời Tôi Và Niềm Tin I & II 
của Tiến sĩ Lee với lá thư chân thành của tôi.

“Cha yêu quý của con, con rất biết ơn cha đã cố gắng khó để nuôi dạy chúng con 
thật tốt và con muốn trở thành sức lực của cha, vì vậy đã học rất chăm. Trong khi 
đó, con bất ngờ gặp nhà thờ của sự sống nầy khi còn là một học sinh trung học. 
Con cảm thấy rất hạnh phúc vì Mục sư Jaerock Lee đã dạy con giá trị thực sự trong 

cuộc sống và để sống một cuộc sống tốt đẹp. Ngay cả khi con đang đau đớn sau khi 
bị cha đánh đập, ông ấy bảo tôi yêu cha nhiều hơn bởi vì cha đã làm như vậy vì cha 
không biết Đức Chúa Trời. Vì vậy, con có thể yêu cha và hiểu cha mà không có hận 
thù nào đối với cha. Con muốn cha đọc những cuốn sách nầy và tin nhận Chúa để 
được lên thiên đàng.”

“Cha rất hạnh phúc để lên thiên đàng! Cha còn nợ rất nhiều!”
Một vài ngày sau, cha tôi gọi cho tôi và khóc mà rằng, “Cha xin 

lỗi. Cha rất hối tiếc. Cha là kẻ có tội lớn với con, anh em, và 
mẹ của con. Cha rất cảm động bởi rất nhiều câu chuyện trong 
cuốn tự truyện của Dr. Lee. Ông là một mục sư tuyệt vời!”

Tôi cảm thấy rằng Chúa đã làm việc với ông, vì vậy 
tôi đã đưa ông tới Seoul một cách mau chóng. Và tôi 
xin mục sư đến thăm ông và chúng tôi dâng lên lễ thăm 
viếng. Khi Mục Sư giảng Lời Chúa, cha tôi nhận được 
ân sủng nói “A-men!”

Ngày 31 tháng ba 2013, cha tôi đăng ký Vào Hội 
Thánh Trung Tâm Manmin và một vài ngày sau đó, ông 
đã gặp Tiến sĩ Lee và nhận được lời cầu nguyện của ông. 
Vào ngày 14, tôi có một giấc mơ thấy cha tôi ăn năn rằng 
ông đã đoán xét và lên án Tiến sĩ Lee trong quá khứ. Ngày 
hôm sau, ông hỏi tôi để dâng một số tiền của phần mười dù 
không ai dạy ông làm như vậy. Tôi nhanh chóng chuẩn bị 
số tiền đó và dâng lên Chúa.

Tại thời điểm đó, cha tôi là ở khu dành cho người 
bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông nói rằng ông không 
muốn ở lại đó vì có sứ giả của địa ngục đông đúc. Đó là 
khi đôi mắt thuộc linh của ông được mở ra và nhìn thấy 
họ.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, tình hình của cha tôi 
trở nên cực kỳ nghiêm trọng, và ông đã qua đời như thể 
anh đã ngủ, nói rằng, “Cha rất hạnh phúc bởi vì cha sẽ lên 
Thiên Đàng. Cha nhớ Dr. Lee. Cha còn nợ rất nhiều.”

Trên ngưỡng cửa của cái chết, cha của tôi có thể 
được di chuyển lên thiên đường trong ân lớn điển 
lao của Đức Chúa Trời và sự cầu thay bởi tình yêu 
của Tiến sĩ Lee. Tôi dâng tất cả lòng tạ ơn và tôn 
vinh lên Chúa.

“Tôi, một người khiếm thính, đã trở nên nghe rõ”
Cách đây không lâu, tôi là một thầy phù thủy tại Okharbot, 

Ramechhap ở phía đông giữa Nepal và tôi là một người theo Ấn 
Độ giáo. Nhưng tháng ba năm 2013, tôi tin nhận Chúa sau khi 
kinh nghiệm được những quyền năng lạ lùng của Đức Chúa Trời.

Vào tháng Giêng, năm 2013, tôi đến Katmandu, thành phố thủ 
đô của Nepal để gặp gia đình của con trai tôi. Họ đã có đời sống 
Cơ Đốc nhân trong Trung tâm Truyền Giáo Manmin, Nepal.

Vợ tôi cũng đến đó trước tôi. Cô cũng đã được hướng dẫn đến 
trung tâm, gặp Chúa, và trở thành đầy đủ của tình yêu ban đầu 
hướng tới Chúa. Cô tự hào về Hội Thánh là một hội thánh Đức 
Chúa Trời và là nơi có những công việc đầy quyền năng tuyệt 
được tỏ ra và đã cố gắng để đưa tôi đến hội thánh mỗi ngày. 
Mục sư Giáo Sĩ Grace Lee cũng nói với tôi về Đức Chúa Trời 
cách tử tế.

Tôi đã trở nên có đức tin để đọc tài liệu truyền giáo mà cuộc bày 
tỏ khiến người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và kẻ què đứng 
lên, bước đi và nhảy nhót. Tình yêu ấm áp của gia đình tôi và các 
thành viên hội thánh đã mở cửa lòng tôi.

Tôi lặp đi lặp lại và học thuộc lòng bài Kinh Tín điều của các Sứ 
Đồ và Kinh cầu nguyện của Chúa. Tôi đã lắng nghe sứ điệp “Mầm 
Sự Sống” của tiến sĩ Jaerock Lee, đã khiến tôi rất cảm động. Trong 
khi đó, tôi đã trải qua một phép lạ tuyệt vời. Tôi đã có thính giác 
kém, vì vậy tôi không thể nghe thấy âm thanh phát cách xa tôi một 
chút. Nhưng thật bất ngờ, tôi đã nghe được âm thanh như vậy.

Tôi là một phù thủy 73 tuổi, nhưng bây giờ tôi đã trở thành con 
của Chúa. Tôi rất thật phước hạnh! Tôi có thể nói rằng Đức Chúa 
Trời là chỉ có một Đức Chúa Trời thật và Chúa Giêsu là Đấng Cứu 
Thế duy nhất của chúng ta. Hallelujah!
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