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Hội Thánh Trung Tâm Manmin được 
thành lập trong sự tiên liệu kỳ diệu của Đức 
Chúa Trời cho thời kỳ cuối cùng. Hội Thánh 
đã truyền bá phúc âm đến tận những nơi xa 
xôi nhất của trái đất chỉ bởi đức tin và đã tôn 
vinh Đức Chúa Trời trong 30 năm qua. 

Với khoảng 10.000 chi nhánh và hội thánh 
liên hiệp, Manmin đã liên tục trong hoạt động 
truyền giáo trong nước và sứ mệnh toàn cầu. 
Hội thánh đã công bố Đức Chúa Trời Chúa 
Đấng Tạo Hóa, Chúa Giê-su Christ, và công 
việc của Đức Thánh Linh trên khắp toàn thế 
giới thông qua các phương tiện truyền thông 
văn chương, sách, báo, và các phương tiện 
truyền thông phát sóng. Ngoài ra, trong dòng 
chảy thuộc linh nhanh chóng, nhiều người đã 
đến với sự cứu rỗi và vượt qua mức độ ‘đứng 
trên đá của đức tin’ và trở nên những con 
người thuộc linh và thánh khiết trọn vẹn.

Trong sự kỳ vọng cho năm 2013 sắp đến 
được phát triển, Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee 
trình bày bốn khải tượng của hội thánh trong 
năm 2013 tuyên giảng sứ điệp về các chủ đề 
sự cầu nguyện của hội thánh được Đức Chúa 
Trời ban cho cho 2013 trong các buổi Thờ 

Phượng vào Sáng Chúa Nhật, lễ Cầu Nguyện 
Thâu Đêm Tối Thứ Sáu và Lễ Năm Mới bắt 
đầu từ 23-12-2012.

1. Sự Tiên Liệu cho Thời Sau Rốt (1 
Ti-mô-thê 2:4)

Khải tượng đầu tiên bày tỏ tình yêu của 
Đức Chúa Trời Đấng mong muốn mọi người 
đều được cứu. Ngài muốn mọi dân tộc và 
mọi quốc gia đều được đến phúc âm thiên 
thượng và được cứu. Vì sự tiên liệu nầy, cả 
quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời là 
Đấng Tạo Hóa và những chiến binh thuộc 
linh là những người ủng hộ cho sự ấy đều cần 
thiết. Do vậy, trong năm 2013, chúng ta phải 
được nên thánh càng thêm hơn với người 
chăn bầy tại trung tâm hầu cho chúng ta có 
thể hoàn thành sự tiên liệu cho thời sau rốt 
một cách trọn vẹn.

2. Thánh Khiết Trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 
10:22)
Để tiết lộ tên hội thánh nầy và quyền năng 

của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn trước 
mặt mọi người trên khắp thế gian, Đức Chúa 

Trời sẽ tiếp tục hành động bằng cách tiếp 
tục dẫn dắt nhiều thành viên đến với mức độ 
thiêng liêng và thánh khiết trọn vẹn trong 
năm mới. Do vậy, chúng ta không được ở yên 
tại mức độ ‘vầng đá đức tin’ hay ở vào tinh 
thần đó. Chúng ta phải nỗ lực để có một 
tấm lòng chân thành và đức tin trọn vẹn 
với một tấm lòng khao khát về sự thánh 
khiết trọn vẹn.

3. Thánh Đường Tỏa Sáng (Thi Thiên 
37:6)

Thánh đường tỏa sáng nầy nói đến thánh 
đường mà sẽ bày tỏ ý nghĩa đích thực của 
một thánh đường: nơi mà Đức Chúa Trời 
công bình chiếu sáng thế gian tối tăm và là 
nơi nhóm hiệp và làm biến đổi vô số linh 
hồn. Ấy là thánh đường rộng lớn và xinh 
đẹp, nhưng những gì chúng ta nên nhớ ấy 
là vai trò của thánh đường là một đền thờ 
thánh chỉ khi những thành viên trong đó tỏa 
sáng. Đức Chúa Trời đã ban cho người chăn 
bầy quyền năng ngày càng lớn lao hơn và cứ 
thêm lên đức tin cho các thành viên để bày 
tỏ vinh hiển của Ngài đến với cả thế giới qua 

thánh đường được xây dựng bởi các con cái 
nên thánh của Ngài. Thông qua thánh đường 
nguy nga và thú vị được xây dựng dưới tên 
của Manmin, vinh quang Đức Chúa Trời sẽ 
được hiển thị và vô số linh hồn sẽ được sự 
cứu rỗi vào thời sau rốt. 

4. Quyền Pép (Giăng 11:41-44)
Giăng chương 11 có ghi lại sự kiện Chúa 

Giê-su làm sống lại La-xa-rơ kẻ đã chết bốn 
ngày. Nếu một người có quyền phép làm 
sống lại kẻ chết, có nghĩa rằng người ấy có 
khả năng bắt phục ý chí tự do của con người 
là những kẻ còn đang sống quay trở lại và 
biến đổi và bởi điều nầy nhiều linh hồn có 
thể được cứu rỗi. Cũng như Chúa Giê-su làm 
sống lại kẻ đã chết bằng cách truyền ra lời 
phán ban đầu, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt Hội 
Thánh Trung Tâm Manmin để truyền ra tiếng 
ban đầu qua người chăn bầy. Trong năm mới, 
tiếng phán ban đầu sẽ vang dội và công việc 
tái tạo sẽ tỏ ra cách nghiêm túc. Điều nầy sẽ 
đưa dẫn nhiều người trên khắp thế giới đến 
với con đường cứu rỗi và có nhiều thành viên 
hơn đến với Giê-ru-sa-lem Mới.

Tình yêu nóng cháy của Đức Chúa Trời đối với Linh hồn được 
cảm nhận trong Bốn Khải Tượng của Manmin trong năm 2013 



2 Lời Sự Sống–Tình Yêu Thiên Thượng (3)

1. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi là  
    Lời trọn vẹn và không sai sót. 
2. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi:  
    Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
3. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của 
    Đức Chúa Giê-su Christ. 
4. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su 
    Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

5. Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời 
    Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy  
    đó.
  “[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 
    17:25) 
 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho  
   loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tín Lý
Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành   

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee    Tổng biên tập: Geumsun Vin   

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
Website: www.manmin.org/english
Email: manminministry@hotmail.com
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Một người nóng nảy thường phạm nhiều 
sai lầm vì sự thiếu kiên nhẫn của họ. Một số 
Cơ Đốc nhân cũng không thể giữ được tính 
kiên nhẫn. Do vậy, họ không thể chờ đợi bởi 
đức tin. Ví dụ, họ cảm thấy nản lòng khi thấy 
mình thay đổi ít hơn sự mong đợi dẫu cho họ 
đã kiêng ăn và cầu nguyện cách sốt sắng để 
quăng xa tội lỗi và sự ác. Hay họ cảm thấy lo 
lắng hoặc kiệt sức khi không có gì xảy ra mặc 
dù họ đã dâng hiến và cầu nguyện để nhận 
được một sự đáp lời nào đó. 
Để đạt được tình yêu thiên thượng được 

chép trong 1 Cô-rinh-tô Chương 13 cũng như 
nhận được sự đáp lời cho sự cầu nguyện, 
chúng ta cần kiên nhẫn. Sau đó, chúng ta có 
thể sanh những bông trái tốt đẹp.

1. Tình yêu nhẫn nhục là gì?
1 Cô-rinh-tô 13:4 và những câu tiếp theo 

nói về 15 đặc tánh của tình yêu thiên thượng. 
Câu nầy nói rằng “Tình yêu là sự nhẫn nhục” 
là đặc tánh đầu tiên. Ý nghĩa thuộc của câu 
nầy là gì? Có nghĩa rằng chúng ta phải nhẫn 
nhục với đủ thứ hoạn nạn là những thứ đến 
với chúng ta trong khi chúng ta cố gắng yêu 
thương người khác và yêu thương cách nhẫn 
nhục với chính chúng ta.

Giả sử có một người nào đó đem lòng ganh 
tị và thù ghét chúng ta mặc dù chúng ta chẳng 
làm điều gì sai trái với anh ta. Chúng ta có thể 
muốn né tránh và thậm chí chẳng muốn nhìn 
thấy người ấy dầu chỉ trên đường đi. Khi nghe 
Lời Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy yêu 
thương kẻ thù nghịch mình, chúng ta có thể 
suy đi nghĩ lại rằng làm thể nào để có thể yêu 
thương kẻ ấy nhưng lo lắng trong lòng. Để 
đạt được tình yêu thiên thượng, chúng ta phải 
kiên nhẫn và yêu thương một kẻ giống như 
trong tình huống nầy. Thậm chí nếu có ai đó 
nói xấu chúng ta cách vô cớ và ghét chúng ta, 
chúng ta nên tự chủ lòng mình và yêu thương 
người ấy với sự nhẫn nhục.

Loại tình yêu này, cụ thể là, tình yêu là kiên 
nhẫn và chịu đựng mọi khó khăn đến với 
chúng ta khi chúng ta cố gắng tuân theo Lời 
Chúa là ‘tình yêu kiên nhẫn.’ Nhưng sự kiên 
nhẫn trong Chương tình yêu bao gồm các 
khái niệm nhỏ hơn của tình yêu hơn là tình 
yêu được mô tả trong chín bông trái của Đức 
Thánh Linh. Kiên nhẫn là một trong chín 
bông trái của Đức Thánh Linh là phải kiên 
nhẫn với tất cả mọi thứ trong mọi hoàn cảnh 
vì vương quốc Đức Chúa Trời và sự công 
bình của Ngài trong khi kiên nhẫn trong 

Chương tình yêu được áp dụng cho cá nhân là 
kiên nhẫn để yêu thương người khác.

2. Sức mạnh của tình yêu kiên nhẫn
Ma-thi-ơ 5:44 có chép rằng, “Song, ta nói 

cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, 
và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” ‘Kẻ 
thù nghịch’ ở đây nói đến những người làm 
thiệt hại lớn cho chúng ta đến mức chúng ta 
nuôi dưỡng một mối hận thù sâu sắc đối với 
họ. Chúa Giê-su đã đến thế gian nầy vì các tội 
nhân, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những 
người bắt bớ Ngài. Nhưng người ta đã chế 
nhạo, khinh thường, và sỉ nhục Ngài là người 
chỉ làm những điều tốt cho họ. Tuy nhiên, 
Chúa Giê-su vẫn cầu thay Đức Chúa Trời cho 
họ, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 
biết họ đang làm gì” (Lu-ca 22:34).

Chúa Giê-su yêu mến nhân loại với sự kiên 
nhẫn ngay cả khi họ muốn trở thành kẻ thù 
đối với Đức Chúa Trời. Kết quả là, công việc 
cứu rỗi kỳ diệu tuyệt đã xảy ra. Bất cứ ai tin 
Chúa và chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế 
đều có thể được giải thoát khỏi ách nô lệ của 
kẻ thù ma quỷ và trở thành con của Đức Chúa 
Trời. Sức mạnh của tình yêu kiên nhẫn này 
thật kỳ diệu biết bao.

Chúng ta có thể giữ lòng kiên nhẫn được 
bao lâu? Chúng ta có thể trao tình yêu kiên 
nhẫn cho những người nói xấu và thù ghét 
mình cách vô cớ chăng? Hoặc, Chúng ta có 
cảm thấy khó khăn để có thể chịu đựng ngay 
cả vợ, chồng, , con cái, và anh em trong Chúa 
mặc dù họ không phải là kẻ thù?

Ma-thi-ơ 5:39-40 chép rằng, “Song ta bảo 
các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu 
ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia 
cho họ luôn; nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột 
cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa.” 
Thật xấu hổ biết bao với ý định lột áo của ai 
đó! Phân đọan kinh văn nầy cho chúng ta biết 
rằng cần phải thêm lên tình yêu ngay cả trong 
trường hợp như vậy.

Ngày nay, nhiều người không thể chịu 
đựng được khi ai đó đe dọa họ hoặc gây ra 
một tác hại nhỏ cho họ hoặc tài sản của họ. 
Họ thậm chí có thể mang lại một vụ kiện 
chống lại người ấy. Thậm chí nếu thiệt hại do 
sai lầm của vợ chồng, cha mẹ, hoặc con cái, 
một số người trong họ vẫn cáo buộc chống lại 
người thân mình. Khi chúng ta giữ lòng kiên 
nhẫn với những người đã làm tổn hại mình, 
một số người thậm chí còn nghĩ rằng chúng ta 
là kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, chúng ta có cần 

phải đáp trả lại một người theo cách mà người 
thế gian làm hay không? Không, chúng ta 
không làm như vậy. Chúng ta phải giữ kiên 
nhẫn và hành động trong sự nhân lành.

Một số người có thể nói, “Làm thế nào tôi 
có thể kiên nhẫn nếu tôi cảm thấy rất đau khổ 
và giận dữ?” Nhưng chúng ta có thể làm điều 
đó khi chúng ta có đức tin và tình yêu thiêng 
liêng. Điều này là vì chúng ta có tình yêu và 
đức tin của Chúa Cha, Đức Chúa Trời đã phải 
chịu đựng tội lỗi và đã thương xót họ mặc dù 
họ đóng đinh Con một của Ngài. Nếu chúng 
ta tin rằng mình đã nhận được tình yêu từ 
Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tha thứ cho 
bất cứ ai làm tổn hại cho mình bất kể tác hại 
lớn như thế nào. Không có ai mà chúng ta 
không thể yêu khi chúng ta yêu mến Chúa là 
Đấng đã không tiếc mà ban sự sống Ngài cho 
chúng ta.

3. Để đạt được sự kiên nhẫn thiêng 
liêng

Một số người ép buộc mình để ngăn chặn 
thù hận, nóng giận, và ác cảm, nhưng họ nổi 
giận khi công suất tối đa của sự kiên nhẫn bị 
vượt qua. Những người khác phát triển rối 
loạn cảm xúc do sự tức giận mà không thể 
hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài do tính 
cách hướng nội của mình.

Tuy nhiên, loại kiên nhẫn Đức Chúa Trời 
muốn chúng ta có ấy là giữ kiên nhẫb cho đến 
cuối cùng mà chẳng hề thay đổi. Nói cách 
khác, nó là sự kiên nhẫn mà không cần thể 
hiện ‘kiên nhẫn’. Ấy không phải là chồng 
chất lên hận thù và khó chịu trong lòng chúng 
ta, nhưng để loại bỏ gốc rễ cơ bản của chúng 
và thay đổi chúng thành lòng thương xót và 
tình yêu thương. Loại kiên nhẫn nầy là kiên 
nhẫn thật trong ý nghĩa thiêng liêng.

Yêu thương ngay cả kẻ thù nghịch sẽ là 
điều không khó khi chúng ta không có sự ác 
nào trong lòng mà chỉ chứa đầy tình yêu 
thiêng liêng. Bấy giờ chúng ta sẽ không xem 
bất kỳ ai là kẻ thù mình và tất cả mọi người 
đều sẽ trông đáng yêu ngay cả khi anh / cô ấy 
làm những điều mà không phải là dễ hiểu. 
Chúng ta sẽ không ghét người vì họ có thiếu 
sót hoặc thậm chí họ ghét chúng ta.

Ngược lại, nếu chúng ta có sự giả dối như 
hận thù, cãi lẫy, ganh ghét, và đố kỵ, chúng 
ta sẽ thấy những thiếu sót của người khác và 
ghét họ khi họ không đồng ý với chúng ta, 
mặc dù họ là những người thực sự tốt. Và 
nếu chúng ta giỏi nói dối, chúng ta sẽ nghĩ 

rằng những người khác cũng nói dối mặc dù 
họ nói thật.

Vậy, chúng ta phải kiên nhẫn với kẻ làm ác 
đến bao nhiêu lần? Phi-e-rơ bèn đến gần Đức 
Chúa Giê-su mà hỏi rẳng: “Thưa Chúa, nếu 
anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho 
họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài 
đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 
bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” 
(Ma-thi-ơ 18:21-22).
Ở đây, ‘bảy’ là số tượng trưng cho mức độ 

của sự hoàn hảo, cụ thể là, chúng ta nên tha 
thứ một cách trọn vẹn. Đó là sự tha thứ và 
tình yêu thương vô bờ bến. Tất nhiên, điều đó 
không phải dễ dàng để thay đổi thù hận của 
mình thành tình yêu chỉ qua một đêm. Nhưng 
chúng ta nên cố gắng để yêu thương không 
ngừng. Ngay cả khi chúng ta có ác cảm và tức 
giận, trước hết chúng ta phải kiềm giữ chúng 
và cố gắng hết sức để loại bỏ chúng. Sau đó, 
họ sẽ được thay đổi thành lẽ thật và tình yêu 
thiêng liêng sẽ lớn lên trong chúng ta.

Bản chất tội lỗi nằm sâu trong lòng chúng 
ta có thể được loại bỏ khi chúng ta cầu 
nguyện nhiệt thành trong sự đầy dẫy Đức 
Thánh Linh. Chúng ta cũng cần phải nỗ lực 
để nhìn người khác bởi tình yêu và đem lòng 
nhân từ mà đối xử với họ. Khi chúng ta làm 
như vậy, hận thù trong chúng ta sẽ biến mất 
và chúng ta sẽ trở nên yêu thương người 
khác. Khi chúng ta không có ác cảm và không 
có ai để ghét, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc 
như thể đang ở trên thiên đàng. Vì chúng ta 
đã rũ sạch mọi điều giả dối và đầy lòng nhân 
từ và yêu thương, chúng ta không cần phải 
kiên nhẫn mà chỉ có thể yêu tất cả mọi người.

Con người có lòng tốt không có sự ác thì 
chẳng có gì mà khiến họ phải kiên nhẫn. Khi 
cần kiên nhẫn với một người nào đó, họ 
không phải cố gắng kiên nhẫn nhưng họ có 
thể chờ đợi cho đến khi anh/cô ấy được thay 
đổi. Chúng ta có nghĩ rằng mình cần kiên 
nhẫn ở Thiên Đàng chăng? Ở Thiên Đàng chỉ 
có tình yêu và sự nhân lành. Không có nước 
mắt, không có buồn rầu, đau đớn, và không 
có sự ác. Sẽ không có gì để ghét, để giận, và 
để ganh tị. Nhưng Đức Chúa Trời giảng giải 
rằng “Tình yêu là kiên nhẫn” để mọi người có 
thể hiểu rõ tình yêu hơn.

Các anh chị em thân mến, tôi cầu nguyện 
trong danh Chúa bằng cách quăng xa tất cả 
các sự ác chúng ta sẽ chịu đựng, yêu thương, 
và chờ đợi chính mình và những kẻ ác không 
kể họ ác như thế nào.

Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee 

Tình Yêu Là Sự Nhẫn Nhục
“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, 

chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo.” (1 Cô-rinh-tô 13:4).
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◈ Vô số thiên thần
Tổng số các thiên thần mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng 

nên là quá nhiều để đếm. Thế giới của các thiên thần được 
tổ chức tốt hơn so với bất kỳ quân đội, chính phủ hoặc tổ 
chức trên trái đất. Trật tự của nó được thực hành chính 
xác và chúng làm việc theo lệnh của cấp trên.

Thiên sứ trưởng là một nhà lãnh đạo của một số nhóm 
các thiên thần, tương đương với Bộ trưởng một bộ phận 
của chính phủ quốc gia trên trái đất này. Thiên sứ trưởng 
đóng vai trò của tay, chân mắt, và đôi tai của Đức Chúa 
Trời, và chúng dò xét và quan sát các lĩnh vực khác nhau. 
Chúng nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời, và 
chúng báo cáo với Ngài. Bên dưới các thiên sứ trưởng 
như vậy, có vô số những thiên thần.

Ví dụ tiêu biểu là thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên mang 
thông điệp Đức Chúa Trời có chứa nội dung rất quan 
trọng chẳng hạn như câu trả lời cho sự cầu nguyện lớn, 
hoặc mặc khải về tương lai (Lu-ca 1:19, 26, Đa-ni-ên 
9:21-23). Thiên sứ trưởng Mi-chen là Tướng Tư Lệnh 
của Quân đội ở Thiên Đàng. Mi-chen đã tiến hành một 
cuộc chiến chống lại các tà linh, và đôi khi chính ngài 
tiêu diệt các quyền lực tối tăm (Khải Huyền 12:7-8; 
Đa-ni-ên 10:13-14).

Cũng có nhiều loại thiên sứ khác nhau: thiên sứ bảo 
vệ con người khỏi nguy hiểm (Đa-ni-ên 6:22, Công vụ. 
chương 12); thiên sứ mang mùi thơm lời cầu nguyện của 
chúng ta lên ngôi của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 8:3-
4), thiên sứ mạnh sức (Khải Huyền 10:1, 18:21), thiên sứ 
thực hiện sự phán xét của Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 
24:16), thiên binh trên trời (Thi Thiên 103:21; Lu-ca 2:13); 
thiên sứ thi hành chức vụ cho con cái Đức Chúa Trời (Hê-
bơ-rơ 1:14)và các thiên sứ ghi lại tất cả lời nói và hành 
động của con người trên Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 18:10).

 

◈ Thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên công bố sự ra đời 
của Chúa Giêsu

Lu-ca 1:26-38 mô tả rằng thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên 
được Đức Chúa Trời sai đến với Đức Mẹ đồng trinh Mary 
để báo tin sự ra đời của Chúa Giê-su.

Gáp-ri-ên xuất hiện trước Mary đang sống tại một 
thành phố ở xứ Ga-li-lê, gọi là Na-xa-rét và báo tin rằng, 
“Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên 
là Giê-su.” Ma-ri bèn thưa rằng: “Làm sao có được sự 
đó?” vì người là một trinh nữ và đã được đính hôn cùng 
Giô-sép.

Sau đó, Gáp-ri-ên truyền rằng, “Đức Thánh Linh sẽ 
đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ 
ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải 
xưng là Con Đức Chúa Trời.” Thiên sứ ấy muốn nói rằng 
Ma-ri sẽ thụ thai một Con trẻ bởi quyền phép của Đức 
Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Người vâng lời mà rằng, 
“Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời 
người truyền!” Theo cách này thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên 
nhận chỉ thị từ Đức Chúa Trời và truyền thông điệp những 
sứ điệp quan trọng cho dân sự một cách trực tiếp bằng 
cách xuất hiện trước họ.

 

◈ Các thiên sứ giúp đỡ các tín hữu và bảo vệ họ
Có các thiên sứ thực hiện các nhiệm vụ của mình trong 

lĩnh vực thiêng liêng, và cũng có thiên sứ giúp đỡ cho con 
cái Đức Chúa Trời trên đất này (Hê-bơ-rơ 1:14). Những 
thiên sứ này có thể bảo vệ chủ nhân của họ chỉ khi họ ở 

trong Lời của Đức Chúa Trời. Tùy theo mức độ đức tin 
của họ lớn lên và họ đạt được tấm lòng thiêng thượng, sẽ 
có nhiều thiên sứ lớn và có khả năng hơn sẽ bảo vệ họ.

Các thiên sứ cũng có thể bày tỏ các biểu hiện khác 
nhau trên khuôn mặt và thái độ tùy theo một tâm trạng 
nhất định. Nếu chủ nhân của mình hát lời khen ngợi và 
nhảy múa với niềm vui, thiên sứ cũng theo chủ trong sự 
vui mừng. Nếu chủ cười một cái gì đó buồn cười, thiên 
sứ cũng cười theo. Nếu chủ trở nên buồn, thiên sứ cũng 
có vẻ buồn, và ngồi xuống một cách bất lực. Nếu chủ vu 
khống và nói xấu người khác, thiên sứ không thể làm gì 
khác ngoài việc phải xa lánh chủ theo sự công bình của 
Đức Chúa Trời. Kết quả là, các thiên sứ ấy không thể bảo 
vệ chủ mình.

◈ Các thiên sứ truyền tải mùi hương cầu nguyện 
của tín hữu

Có là những thiên sứ nhận được hương của những lời 
cầu nguyện chúng ta (Khải Huyền 8:3-4). Thứ hạng của 
các thiên sứ nhận mùi hương sẽ khác nhau tùy theo lượng 
hương của tâm hồn chúng ta mà Đức Chúa Trời có thể 
chấp nhận được dâng lên. Hương cầu nguyện được tập 
hợp trong một lư hương vàng. Một thiên sứ được xếp 
hạng cao hơn mang những bình hương vàng vào không 
khí, và trao chúng cho một thiên sứ được xếp hạng cao 
hơn. Sau đó, thiên sứ trưởng này phụ trách mang lại mùi 
thơm của cầu nguyện trong lư hương khổng lồ đến bàn 
thờ vàng trước ngai Đức Chúa Trời.

◈ Các thiên sứ ghi lại mọi suy nghĩ, tâm tình, lời 
nói, và việc làm

Trên Thiên Đàng có một thiên sứ được chỉ định cho 
mỗi người trên đất nầy. Thiên sứ ấy đã ghi lại mọi lời nói 
và hành động của con người. Các thiên sứ ghi lại mọi ý 
nghĩ, tâm tình, mọi lòi nói và việc làm của chúng ta một 
cách cụ thể. Chúng báo cáo với thiên sứ trưởng có cấp 
bậc cao hơn phù hợp với thứ tự trong từng chi tiết. Sau 
đó, chúng báo cáo với thiên sứ trưởng khác theo thứ tự. 
Báo cáo này sau đó được đưa vào một lư hương vàng tại 
ngai của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 18:10). Đức Chúa Trời 
có thể dò xét tất cả mọi người qua vai trò của các thiên sứ.

◈ Vẻ bề ngoài của một thiên sứ hầu như giống 
một con người

Một thiên sứ hầu như giống hình thức một người ngoại 
trừ việc nó có cánh (Mác 16:5; Giăng 20:12; Công vụ. 
1:10-11). Tuy nhiên, theo vai trò của chúng, các thiên 
sứ có thể có các hình thức và đặc điểm nam tính hay nữ 
tính. Ví dụ, nếu có một thiên thần đóng vai trò của một vị 
tướng quân đội, thiên sứ đó có hình thức của một người 
nam. Các hình thức nữ có thể là phù hợp hơn cho ca hát 
và nhảy múa. Điều nầy không có nghĩa rằng không có các 
thiên sứ diện mạo nam tính nhảy múa.

Các đặc tính của các thiên sứ cũng thay đổi theo nhiệm 
vụ được giao của chúng. Ví dụ, các thiên sứ hát hoặc nhảy 
thường cười một cách dễ dàng. Một số thiên thần vui 
tươi, và chúng giỏi thể hiện khuôn mặt buồn cười. Mặt 
khác, các thiên sứ đóng vai trò của một người bảo vệ an 
ninh không cười. Trong cùng một cách, là những thiên sứ 
được trao một nhiệm vụ duy nhất trong lĩnh vực tâm linh, 
nhưng cũng có những thiên sứ khác giúp đỡ con cái Đức 
Chúa Trời trên đất nầy.

Thiên Sứ Trưởng Gáp-ri-ên, Kẻ Loan Báo Sự Giáng 
Sinh của Chúa Giê-su, và Vai trò của các thiên sứ khác 

Đức Chúa Trời của tình yêu thương đã hoạch định 
công cuộc ‘giáo hóa nhân loại’ để vui hưởng hạnh 
phúc thật sự và chia sẻ tình yêu với con cái của Ngài, 
những người giống như Ngài trong Thiên Đàng xinh 
đẹp và Ngài đã tạo ra tất cả mọi thứ cần thiết để thực 
hiện kế hoạch nầy. Trong số những gì Ngài đã tạo 
dựng trong kế hoạch là những thần linh như các thiên 
thần và Chê-ru-bin có thể trợ giúp trong công việc 
của Đức Chúa Trời. Trong dịp lễ Giáng sinh, chúng ta 
hãy đi sâu vào những gì thiên sứ làm trong công cuộc 
giáo hóa nhân loại. Bằng cách làm như vậy, chúng ta 
hãy ghi khắc tình yêu của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo 
Hóa đối với chúng ta.



“...Cho đến khi hạt giống phúc âm được 
gieo ở Pakistan, một nước Cộng hòa Hồi 
giáo, và sinh nhiều bông trái...”

Vào tháng Mười, 2000, ‘Chiến Dịch Liên 
Hiệp Pakistan’ do Tiến sĩ Jaerock Lee, Mục 
sư của Hội Thánh Trung Tâm Manmin thực 
hiện tại Lahore, Pakistan, một nước Cộng hòa 
Hồi giáo. Nhiều người được chữa lành đủ thứ 
bệnh và nhiều tà linh bị đuổi khỏi một người 
đã bị quỉ ám trong 23 năm. Bên cạnh đó, các 
vô số công việc quyền năng được tỏ ra. Ngoài 
ra, chiến dịch nầy đã công bố Đức Chúa Giê-
su Christ là Cứu Chúa duy nhất và chân thật 
của nhân loại, trong đó rất nhiều người đã 
được cải đạo thành Cơ đốc giáo. Chiến dịch 
đã được công nhận như là một sự kiện Cơ 
Đốc chưa từng có với quy mô lớn trong một 
đất nước Hồi giáo.

Trong lúc đang xem chiến dịch, lòng tôi 
được đốt cháy với sự nhiệt thành. “Tôi sẽ giúp 
thu hoạch bông trái những hạt giống phúc 

âm Tiến sĩ Lee đã gieo. Tôi nên 
gieo ý Chúa vào lòng các linh 
hồn như thế nào? Tôi nên làm gì 
để đưa dẫn thêm nhiều linh hồn 
về với Chúa Cha là kết quả của 
Giê-ru-sa-lem mới?’ Tôi rất ấn 
tượng tấm lòng của tiến sĩ Lee 
là người luôn mong muốn sanh 
nhiều bông trái để sự hy sinh 
của Chúa và sứ vụ cứu rỗi sẽ 
không là vô ích.

Tôi đến thăm Pakistan 14 lần và lãnh đạo 
Hội thảo Mục sư và các chiến dịch Chữa 
Lành bằng Phép lạ tại 12 khu vực bao gồm 
Karachi, Islamabad, và Azad Kashmir. Từ 
năm 2010, tôi đã mở rộng chức vụ đến 
Sri Lanka và tích cực thực hiện sứ mệnh 
truyền giáo.

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng bảo vệ 
chúng ta từng giây phút với đôi mắt sáng lòa 
như ngọn lửa
Đức Chúa Trời hằng sống bảo vệ chúng ta 

trong chuyến truyền giáo tại các khu vực nguy 
hiểm ở Pakistan và ban phước cho chúng ta 
để tôn vinh Ngài.

Ngày 26 tháng 11 năm 2008, tôi dừng lại 
tại một sân bay Thái Lan trên đường đến 
Pakistan. Ngày hôm sau, vào ngày 27, sân 
bay Thái Lan đóng cửa do các cuộc biểu tình 
chống chính phủ được tổ chức tại Thái Lan. 
Nếu tôi đã đến tại sân bay Thái Lan một ngày 
sau đó, thì chuyến đi sứ vụ đến Pakistan sẽ bị 
chậm trễ!

Vào tháng tư, năm 2009, tôi rời Pakistan 

vào lúc bình minh sau khi đã hoàn thành tất 
cả các lịch trình sứ mệnh của mình. Sau đó, 
tôi nghe tin rằng một cuộc chiến chống lại 
Taliban đã được công bố ở Pakistan vào buổi 
sáng cùng ngày khi tôi rời khỏi đất nước. Tôi 
tạ ơn và vinh danh Đức Chúa Trời.

Bằng cách này, chức vụ truyền giáo đến là 
một loạt các căng thẳng vì các hành vi khủng 
bố liên tục của các lực lượng Taliban, nhưng 
tôi có thể cảm nhận được sự dẫn dắt củaĐức 
Chúa Trời.

Vào tháng năm, 2011, xảy ra khi tôi đến 
Bangkok sau sứ vụ đến Pakistan. Tôi nghe 
nói rằng mức độ đe dọa gây ra bởi chủ nghĩa 
khủng bố đã tăng lên vì cái chết của Osama 
bin Laden, người sáng lập và lãnh đạo của 
al-Qaeda. Nhưng đó là sự xảy ra sau khi 
chúng tôi đã hoàn thành một chiến dịch Cơ 
Đốc nhân nơi khoảng 15.000 người tham dự 
ở Pakistan. Tất cả những điều nầy là bởi ân 
sủng của Đức Chúa Trời Chúa

Năm 2012, tôi đã tổ chức một chiến dịch tại 
Hyderabad, Pakistan và chuyển đến Karachi. 
Vào buổi tối khi tôi đến Karachi, tôi đã nghe 
nói rằng một cuộc biểu tình được tổ chức 

tại Hyderabad bởi vì một chính trị gia của 
một đảng lớn của Pakistan đã bị giết chết. 
Điều nầy khiến cho tất cả giao thông trong 
thành phố bị tê liệt và các cửa hàng phải 
đóng cửa. Sự kiện ấy đã được tường thuật 
trên truyền hình rằng hơn 40 xe buýt bị đốt 
cháy. Nếu sự việc này xảy ra chỉ một ngày 
trước, tôi đã không thể tiến hành các chiến 
dịch tại Hyderabad.

Tôi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời 
Đấng đã dọn đường cho khoảng 400 chi 
nhánh và hội thánh liên hiệp tại Pakistan và 
Sri Lanka

SHiện tại, có khoảng 330 chi nhánh và 
hội thánh liên hiệp của Manmin tại Pakistan. 
Tại Sri Lanka, hơn 70 hội thánh đăng ký là 
chi nhánh của chúng tôi và hội thánh liên 
hiệp trong khi tôi thực hiện chức vụ tại bảy 
thành phố của Sri Lanka thông qua năm 
chuyến truyền giáo. Ngoài ra, chức vụ truyền 
giáo đang đạt được thông qua các phương 
pháp khác nhau như GCN TV, sách của 
Tiến sĩ Jaerock Lee, Tin tức Manmin bằng 
tiếng Urdu, và MIS (Manmin International 
Seminary) các bài giảng luận.
Đặc biệt, chương trình truyền hình GCN 

bao gồm phúc âm thiên thượng và các công 
việc đầy quyền năng được phát sóng qua Isaac 
TV (Chủ tịch: Mục sư Anwar Fazzal). Sáu 
thông điệp của Tiến sĩ Lee được phát sóng mỗi 
ngày ba lần bằng tiếng Anh và ba lần bằng 
tiếng Urdu. Ủy ban nghệ thuật biểu diễn màn 
trình diễn của Manmin cũng được phát sóng. 
Isaac TV có quan hệ đối tác với 253 trạm 
truyền hình cáp thông qua đó các chương trình 
của GCN được truyền đến 73 khu vực. Người 
dân ở toàn bộ khu vực tỉnh Sindh bao gồm 26 
thành phố lớn, như Karachi, được nghe phúc 
âm thiên thượng qua truyền hình cáp. Ngoài 
ra, GCN TV được phát sóng hơn tám giờ một 
ngày tại Trung Đông.

Hiện tại, trong thời gian này, nhiều linh hồn 
Pakistan đang ngủ mê tâm linh đã được đánh 
thức và từ nay, tôi muốn giúp họ trưởng thành 
trong đức tin và dành lấy những nơi ở tốt hơn 
trong Thiên Đàng. Tôi dâng trọn sự vinh hiển 
lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
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Mục sư  Taesik Gil (Hội Thánh Daejeon Manmin, Hàn Quốc)

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với 
những linh hồn tại Pakistan và Sri Lanka

Chiến Dịch Liên Hiệp Pakistan 2000 của Tiến Sĩ Jaerock Lee

Mục sư Taesik Gil, người có bằng 
tiến sĩ về Sư phạm và Chức vụ Mục sư, 
đã nhận được Giấy chứng nhận năm 
2012 Bằng khen công nhận chức vụ 
truyền giáo hải ngoại của ông đã được 
thực hiện trong hơn mười năm. Ông 
tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách đưa 
dẫn vô số linh hồn đến với sự cứu rỗi 
thông qua các công việc bùng nổ và 
đầy quyền năng của Đức Thánh Linh 
tại bất cứ nơi nào ông đến thăm với 
chiếc khăn tay của quyền năng (Công 
vụ. 19:11-12).


