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Ngay từ đầu năm 2013, mục sư nước ngoài 
đến thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin để học 
hỏi về chức vụ của hội thánh nầy.

Từ 18-ngày 29 tháng 1, 2013, Mục sư Yousaf 
Sohail, Chủ tịch Hội đồng các Giám Mục và là 
người đứng đầu các Hội thánh quốc gia Pa-kis-
tan và người điều hành, Mục sư Karamat Ilyas, 
thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Họ tham 
dự các buổi cầu nguyện thâu đêm tối thứ sáu 
hàng tuần, các buổi thờ phượng vào sáng và tối 
Chúa Nhật, và các cuộc nhóm cầu nguyện Đa-ni-
ên. Họ cũng đã có chuyến thăm GCN TV (Chủ 
tịch Hội đồng quản trị: Tiến sĩ Jaerock Lee) và 
Site Nước Ngọt Muan nơi mà các phép lạ của 
một giếng nước mặn đã được thay đổi thành 
nước có thể uống bởi lời cầu nguyện của Tiến sĩ 
Lee. Họ cũng đến thăm Bể Cá Nước Ngọt Muan.

Họ đến thăm Manmin sau khi nhận được rất 
nhiều của ân sủng trong cuộc Hội thảo mục sư và 
các Chiến dịch Chữa Lành bằng Khăn tay (Xem: 
Công vụ. 19:11-12) Mục sư Taesik Gil thuộc 
Hội thánh Daejeon Manmin tiếp tục dẫn dắt tại 
Pakistan sau Chiến dịch Liên Hiệp Pa-ki-tan năm 
2000 của Tiến sĩ Jaerock Lee

Họ tự nhắc nhở nhau về Chiến dịch Liên Hiệp 
Pa-ki-tan năm 2000 và nói rằng: “Nhiều tín hữu 
Cơ Đốc nhân vẫn còn ấp ủ chiến dịch trong lòng 
mình. Ấy là một chiến dịch đông ngặt người và 
vô số công việc chữa lành thiên thượng được tỏ 
ra. Ấy là một chiến dịch lịch sử trong Cơ Đốc 
giáo Pa-kis-tan”.

Sau khi chiến dịch đã được tổ chức, Mục sư 
Taesik Gil vẫn tiếp tục tiến hành Hội thảo Mục sư 
và các Chiến dịch Chữa Lành bằng Khăn tay tại 

Pa-ki-tan trong mười năm qua. Các mục sư địa 
phương đã rất vui mừng vì họ đã có cơ hội được 
cung cấp với phúc âm thiên thượng và trưởng 
thành tâm linh. Ngoài ra, họ dâng lời tạ ơn Chúa 
về nhiều linh hồn Pa-kis-tan đã tin nhận Chúa và 
kinh nghiệm được rất nhiều công việc chữa lành 
thiên thượng. 

Sau khi tham dự buổi nguyện thâu đêm tối 
thứ sáu, họ nói, “Thật ấn tượng rằng các thành 
viên hội thánh đã thức suốt đêm để dâng mình 
cho buổi nhóm. Tại Pa-kis-tan, việc nhiều người 
nhóm hiệp nhau vào những giờ khuya như vật là 
điều không thể tưởng tượng được. Tôi cảm nhận 
được sự hiện diện của Chúa. Và thật tuyệt vời khi 
thấy các thành viên khao khát Lời Chúa và tận 
hiến cho vương quốc của Đức Chúa trời”. Họ nói 
rằng họ sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện giống 

Chuyến Đi Khải Tượng của MMTC đến Đài Loan

“Chúng tôi được đổ đầy tình yêu và 
quyền năng của Đức Chúa Trời”

Chuyến thăm của mục sư Pa-ki-tan và Bra-xin đến Hội Thánh Trung Tâm Manmin

M M T C  ( M a n m i n  M i s s i o n a r y 
Training Center) (Trung Tâm Đào Tạo 
Giáo Sĩ của Manmin) đào tạo nhân sự 
rao giảng phúc âm thiên thượng đến 
với muôn dân. Từ ngày 21 đến ngày 
31 tháng giêng học viên lênn đường 
tham gia chuyến đi khải tượng đến Đài 
Loan. Họ liên tục kinh nghiệm những 
công việc của Đức Thánh Linh trong 
nhiều hoạt động khác nhau như hội 

thảo, truyền bá phúc âm cho những 
người đi đường, công cuộc truyền 
giáo, và thăm các hội thánh liên hiệp 
Manmin. Họ khắc ghi tình yêu của 
Đức Chúa Trời là Đấng mong muốn 
đánh thức linh hồn trên khắp thế giới 
thông qua phúc âm thiên thượng. Qua 
những công việc quyền năng nầy, họ 
càng trở nên nhiệt tình hơn để truyền 
bá phúc âm.

Đặc biệt, người ta cảm nhận được 
Đức Chúa Trời hằng sống và hy vọng 
về Thiên Đàng thông qua đĩa DVD 
mang tên “Quyền năng” có nói về 
chức vụ của Tiến sĩ Jaerock Lee và 
cuộc trình diễn mừng Lễ Kỷ niệm 
Hàng Năm lần thứ 30 cho thấy vẻ 
đẹp của thiên đường trong “Hội nghị 
Full Mobilization Evangelism” được 
tổ chức tại International Educational 

Auditorium.
Thông qua lời cầu nguyện cho người 

bệnh, chị Shi Ping Ping, 59 tuổi, người 
đã bị điếc tai trái, đã có thể nghe được. 
Chị Eun Ping Gwan, 18 tuổi, người bị 
trầm cảm và ám ảnh xã hội, đã đến và 
vui hưởng sự bình an. Nhiều người đã 
được chữa lành và được phục hồi thị 
lực. Thông qua đó, họ đã dâng vinh 
hiển lên Đức Chúa Trời.

1: Mục sư Gustavo Melo từ Bra-xin, thứ hai từ bên trái và Mục sư Yousaf Sohail và Karamat Ilyas, thứ ba và thứ tư từ bên trái (trong Lễ Cầu 
nguyện thâu đêm tối thứ sáu) 2: Chuyến thăm của họ đến GCN TV phát sóng các chương trình tại hơn 170 quốc gia của Manmin
3: Xem Muan Aquarium nước ngọt nơi cá biển và cá nước ngọt cùng chung sống
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như buổi cầu nguyện Đa-ni-ên khitrở về Pa-kis-
tan và thành lập một trường thần học để dạy các 
mục sư với bánh của sự sống đã được rao giảng 
Hội thánh Manmin. 

Vào tháng ba, 2012, Hội đồng các Giám mục & 
Trưởng các Giáo hội Quốc gia, đó Mục sư Yousaf 
Sohail làm chủ tọa, chọn Tiến sĩ Jaerock Lee là chủ 
tịch hội đồng quốc tế. Mục sư Sohail nói: “Chúng 
tôi rất cần một người giao thông với Đức Chúa 
Trời ở một mức độ sâu nhiệm như vậy và có thể 
dẫn dắt chúng tôi về tâm linh. Tất cả chúng tôi đều 
đồng ý rằng người đó là Tiến sĩ Jaerock Lee”.

Từ ngày 17 tháng giêng năm 2013, trong tám 
ngày, Mục sư Gustavo Melo từ Bra-xin đã đến 
thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Ông là Chủ 
tịch Hội đồng Sứ đồ cấp quốc gia có hơn 140 hội 
thánh chi nhánh và điều hành chúc vụ nầy tại miền 
Bắc Ấn Độ, Mỹ, Mexico, Costa Rica, và Bra-xin. 
Ông đã truyền bá phúc âm, mở hội thánh, đào tạo 
mục sư và đang điều hành một trại trẻ mồ côi.

Ông là một trong những giảng viên tại Hội 
nghị WCDN Mỹ được tổ chức bởi văn phòng chi 
nhánh WCDN ở Mexico vào tháng chín, 2012. 
Ông thấy các trường hợp chữa lành thiên thượng 
đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời được bày tỏ 
qua Tiến sĩ Jaerock lee và đã thăm Hội Thánh 
Trung Tâm Manmin để tham gia vào chức vụ của 
Manmin. Ông đã tham dự tất cả các buổi nhóm 
và các buổi cầu nguyện Đa-ni-ên. Ông cũng đã 
đến thăm GCN TV, Trụ sở chính WCDN, và 
nước ngọt Aquarium Muan. Ông tiếp thu nhiều 
điều và đổi mới tầm nhìn trong chức vụ của mình.

Mục sư Gustavo Melo nói: “Hội Thánh Trung 
Tâm Manmin đang nóng cháy tình yêu đầu tiên 
cho Chúa. Tôi có thể cảm thấy lòng tha thiết của 
các thành viên trong khi nhìn thấy họ thờ phượng 
bằng tâm thần và lẽ thật. Tình yêu nồng nhiệt 
của họ đối với Chúa, những lời ngợi ca đầy dẫy 
Thánh Linh và các màn trình diễn đặc biệt, ca 
đoàn, và quyền năng vững chắc cho tổ chức của 
họ, và nhiều thứ khác tuyệt vời”.



1. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi là  
    Lời trọn vẹn và không sai sót. 
2. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi:  
    Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
3. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của 
    Đức Chúa Giê-su Christ. 
4. Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su 
    Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

5. Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời 
    Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy  
    đó.
  “[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 
    17:25) 
 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho  
   loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tín Lý
Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành   

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee    Tổng biên tập: Geumsun Vin   

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
Website: www.manmin.org/english
Email: manminministry@hotmail.com
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Trong thí nghiệm của mình, Harry 
Frederick Harlow, một nhà tâm lý học Mỹ đã 
sắp đặt cho con khỉ con được ‘nuôi’ bởi hai 
loại máy thay thế con mẹ để nuôi con khỉ, cả 
hai đều được trang bị để tha cho sữa. Một 
thiết bị được làm bằng lưới thép trần. Cái 
khác đã được trang bị từ dây điện và phủ 
terrycloth mềm. Vào ngày đầu tiên, những 
con khỉ uống sữa từ cả hai vật thay thế cho 
mẹ khỉ, nhưng bắt đầu vào ngày hôm sau 
chúng bám lấy mẹ terrycloth mềm và ấm.
Điều nầy cho thấy rằng ngay cả động vật 

cũng thích những đối tượng mềm mại hơn 
những đối tượng lạnh lùng và cứng rắn. Cũng 
giống như vậy đối với con người, những 
người được gọi là “chúa của hết thảy các loài 
tạo vật”. Thay vì sắc nét và lạnh lùng, họ ưa 
thích những người nhân từ hơn và muốn yên 
nghỉ nơi họ.  

1. Một tấm lòng nhân từ ôm ấp tất cả 
mọi người

‘Nhân từ’ về thuộc linh là nói đến tấm lòng 
bao trùm tất cả mọi người và tấm lòng, nơi 
nhiều người có thể tìm thấy sự yên nghỉ. Để 
hiểu rõ hơn về điều nầy, hãy nghĩ về vải bông. 
Nó không gây ta tiếng động nào ngay cả khi 
các vật thể rắn chạm vào. Thay vào đó, nó 
nhẹ nhàng đón nhận vật thể đó.

Một tấm lòng nhân từ có thể được ví như 
một cây lớn có tán nhiều cung cấp cho mọi 
người một nơi để nghỉ ngơi. Khi trời nóng 
vào mùa hè, mọi người sẽ đến dưới bóng loại 
cây nầy để tránh ánh nắng gay gắt của mặt 
trời và làm khô mồ hôi.

Con người thế gian thường nghĩ rằng một 
người hướng nội không tỏ tỏ ra nổi giận và 
không khăng khư nắm giữ quan điểm mình 
mà chỉ tỏ ra nhân tử. Tuy nhiên, quan điểm 
của con người về sự nhân từ và lòng nhân từ 
được Đức Chúa Trời thừa nhận là khác nhau. 
Không thể nói rằng chúng ta là nhân từ nếu 
lòng nhân từ của chúng ta không phải là điều 
được Đức Chúa Trời công nhận, không kể bề 
ngoài chúng ta tỏ ra tử tế và dịu dàng như thế 
nào.

Chúng ta hãy nói về một người có tính cách 
thụ động và yếu đuối. Ông theo ý kiến của 
người khác, nhưng ngăn chặn sự oán giận 
trong lòng mình. Chúng ta không thể nói 
người ấy là nhân từ chỉ vì tà ác trong lòng họ 
được kiềm chế và ngăn chặn.

Một người thực sự nhân từ thì không có sự 
ác, là người khôn ngoan, và bao dung bất cứ 

con người đàn gian ác nào bằng tình yêu thiên 
thượng. Tất nhiên, điều nầy không có nghĩa 
rằng chúng ta nên tha thứ và bao dung vô điều 
kiện cho những sai lầm của người khác. Đôi 
khi chúng ta nên trân trọng hướng dẫn họ đi 
con đường chính trực. Như vậy, sự nhân từ 
thiêng liêng là một trạng thái của việc có cả 
lòng tốt ở bên trong và đạo đức ở bên ngoài.

2. Nên thánh là tiêu chuẩn của sự tử tế 
Để đạt được lòng nhân từ thiêng liêng, 

trước hết chúng ta hãy quăng xa sự gian ác 
trong lòng mình để được nên thánh. Con 
người có lòng nhân từ cũng giống như vải 
bông ở chỗ họ không gây nên bất kỳ cuộc 
xung đột nào ngay cả khi những người khác 
làm phiền họ. Họ có thể bao dung người khác 
một cách ấm áp. Họ không tranh luận hoặc 
làm cho rắc rối cho người khác vì họ không 
có sự ác trong lòng.

Với hận thù, ghen ghét, đố kỵ, sự công bình 
riêng, và những rập khuôn cá nhân trong lòng, 
chúng ta không thể bao dung người khác. 
Thay vì bao dung thì điều ấy dường như gây 
rắc rối hơn nếu như một vật thể chạm vào đá 
hoặc bật nảy ra với một âm thanh lanh canh 
giống như khi nó va chạm vào kim loại. Nếu 
chúng ta có một ý thức mạnh mẽ về‘bản ngã’, 
cảm xúc chúng ta có thể bị tổn thương nếu có 
ai đó làm cho chúng ta thậm chí chỉ một chút 
khó chịu. Chúng ta sẽ phán xét và lên án họ 
hơn là che lấp những thiếu sót của họ.

Tùy vào mức độ giả dối mà chúng ta có 
trong lòng, chúng ta không thể mở tấm lòng 
trung thực của mình. Những người như vậy là 
những người có tâm trí hẹp hòi và họ sẽ nổi 
giận khi bị chỉ trích. Vì vậy, một tiêu chuẩn cơ 
bản để tra xét cho biết chúng ta là người nhân 
từ ấy là không có sự ác trong lòng.
Đức Chúa Trời thừa nhận một người nào 

đó là nhân từ sau khi người ấy được nên 
thánh. Điều nầy là vì chúng ta có thể nhì 
người khác chỉ với lòng nhân từ và tình yêu 
khi chúng ta không có sự ác trong lòng mình.

Một người nhân từ nhìn người khác với 
lòng thương xót trong mọi hoàn cảnh. Anh ta 
không phán xét và lên án mà chỉ hiểu họ với 
lòng nhân ái và yêu thương. Nhiều tấm lòng 
được tan chảy bởi một tấm lòng ấm áp như 
vậy. Hơn nữa, khi một người được nên thánh 
trọn vẹn, người ấy có thể nhận được sự hướng 
dẫn của Đức Thánh Linh một cách chính xác 
và dẫn dắt người khác đến với con đường tốt 
nhất bởi sự nhận biết tình hình.

3. Đức hạnh khiến cho sự nhân từ 
được trọn vẹn
Ở đây, đạo đức có thể được định nghĩa là 

có một tấm lòng, hay một hành vi không 
thiên vị hiểu và chấp nhận người khác. Ấy là 
có một tấm lòng ngay thẳng và làm những 
điều ngay thẳng như những bậc trượng phu. 
Điều tương tự cũng được áp dụng trong ý 
nghĩa tâm linh.

Những người có đức hạnh có lòng ngay 
thẳng và không thiên vị và hành động theo lẽ 
phải. Họ không ép buộc người khác phải 
phục tùng bởi sự phô trương quyền lực của 
mình. Họ nói sự thật và tỏ các việc làm ngay 
thẳng. Họ chiếm được lòng người khác bằng 
cách hiểu và chấp nhận những thiếu sót của 
họ. Họ đem lại sự tự tin cho mọi người và 
chứa đựng tình yêu thương.
Đức hạnh là giống như một bộ trang phục 

chúng ta mặc làm cho sự nhân từ được trọn 
vẹn. Không kể chúng ta tuyệt vời như thế nào 
nếu chúng ta đang mặc một bộ trang phục 
bẩn và tồi tàn, bộ diện của chúng ta là không 
đà ng hoà ng. Tương tự như vậy, ngay cả khi 
lòng của chúng ta là rất tốt, chúng ta không 
thể bày tỏ sự tử tế bên trong của mình nếu 
không có thói quen tốt bên ngoài.

Ví dụ, giả sử một người có tấm lòng nhân 
từ, nhưng ông thường nói dông dài không cần 
thiết một khi anh ta bắt đầu nói chuyện. Người 
ấy không làm như vậy với ác tâm, nhưng ông 
thiếu nghi thức xã hội, điều nầy có thể làm 
giảm niềm tin vào anh ta. Một người khác có 
thể không có ác cảm và không gây hại cho 
người khác, vì ông có tấm lòng nhân từ, 
nhưng anh ta không tích cực giúp đỡ những 
người khác và thiếu sự quan tâm đến người 
khác. Những điều này là do thiếu đạo đức.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Giê-xu đã vui 

đùa với các môn đệ mình, bông đùa, mặc một 
bộ trang phục không phù hợp, và kéo lê đôi 
dép của mình trên đường phố? Điều nầy sẽ 
khiến Ngài khó được mọi người tôn trọng. 
Nhưng Ngài đã hành động với phẩm cách cao 
cả và thẩm quyền ngay cả bên ngoài, vì vậy 
những người khác cũng như các môn đồ của 
Ngài không thể thô lỗ với Ngài. Như có chép 
trong Ma-thi-ơ 12:19 rằng, “Người sẽ chẳng 
cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được 
tiếng người ngoài đường cái”.

Nếu một bông hoa không có màu sắc đẹp 
và hương thơm, thậm chí nếu nó có mật hoa 
dồi dào, song thật khó để các loài ong để tìm 
thấy nó. Theo cách tương tự, nếu chúng ta 

không có đạo đức trong lời nói và hành động 
của mình thì rất ít người có thể đến nương 
dựa chúng ta ngay cả khi chúng ta có tấm 
lòng nhân từ. Lòng nhân ái của chúng ta 
không thể hiển thị sức mạnh của nó. Ngược 
lại, nếu tấm lòng bên trong của chúng ta 
không tốt mặc dù chúng ta trông có vẻ như có 
đức hạnh trong lời nói và hành động, sự ấy 
chỉ là một một sự giả ngụy.

4. Những phước hạnh được ban cho 
những người nhân từ

Những loại các phước lành nào chúng ta 
có thể vui hưởng khi chúng ta được nên 
thánh và có tấm lòng nhân từ với đức hạnh? 
Ma-thi-ơ 5:5 chép rằng, “Phước cho những 
kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” Thi Thiên 
37:11, “Song người hiền từ sẽ nhận được đất 
làm cơ nghiệp, Và được khoái lạc về bình 
yên dư dật”.
Ở đây, “đất” đề cập đến những nơi ở trên 

trời và “hưởng được đất” có nghĩa là họ sẽ 
được hưởng uy tín lớn ở trên thiên đường. 
Điều này là vì người nhẹ nhàng và nhân từ 
đem lại sức mạnh và và ân sủng cho các 
linh hồn với tất cả tấm lòng của Chúa. Tùy 
vào mức độ nhân từ mà chúng ta đạt được 
trong lòng, chúng ta có thể nắm lấy thêm 
nhiều linh hồn và dẫn họ đến con đường 
cứu rỗi.

Nếu chúng ta thuyết phục được nhiều 
người, điều đó cho thấy rằng chúng ta đã hạ 
mình và phục vụ người khác. Thẩm quyền 
trên trời được ban cho những người khiêm 
tốn là những người phục vụ. Như có chép 
trong Ma-thi-ơ 23:11, “Song ai lớn hơn hết 
trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi”. 
Chúng ta sẽ là một người tuyệt vời khi chúng 
ta phục vụ người khác.

Những người nhân từ sẽ được hưởng uy tín 
lớn ở trên thiên đường và thừa kế đất rộng rãi. 
Bởi vì linh hồn của họ thịnh vượng, mọi thứ 
diễn ra tốt đẹp với họ và họ sẽ được Đức 
Chúa Trời yêu thương và được tôn trọng đời 
đời bởi vô số linh hồn ở trên Thiên Đường.

Các anh chị em thân mến, Đức Chúa 
Trời hài lòng với những người nên thánh 
không có tội lỗi và sự ác nào trong lòng. 
Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng 
chúng ta sẽ tu dưỡng tấm lòng mình để trở 
nên nhân từ với đức hạnh bằng cách nhanh 
chóng được nên thánh, yêu thương nhiều 
người trên đất, và trở thành một người tuyệt 
vời ở trên Thiên Đường.

Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee 

Tình Yêu Thương Là 
Nhân Từ 

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe 
mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (1 Cô-rinh-tô 13:4).
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Chúng ta có loại tâm địa nào

Khi người nông dân gieo hạt giống, một 
số hạt giống rơi trên lòng đường tiếp giáp 
đồng ruộng. Nếu những hạt giống rơi trên 
lề đường thì chúng không thể bén rễ được. 
Vì chúng không được chôn trong đất nên 
không thể mọc lên. Đôi khi, chim đến và ăn 
những hạt giống ấy.
Đất bên lề đường tượng trưng cho tấm 

lòng chai cứng. Đó là tấm lòng mà người 
ta không thể hiểu Lời Chúa hay tin khi họ 
nghe nói đến. Những người có tấm lòng 
như đất bên đường chỉ đến nhà thờ rồi trở 

về mà không kinh nghiệm gì về Đức Thánh 
Linh. Những người có tấm lòng như đất 
bên đường phải cố gắng hơn nữa hơn so với 
những người khác, nhưng trong hầu hết các 
trường hợp, họ không làm như vậy.
Để nuôi dưỡng loại tâm địa bên đường, 

chúng ta phải giũ bỏ sự kiêu ngạo, bướng 
bỉnh, sự dối trá và và đánh đổ sự công 
bình riêng và những rập khuôn cá nhân 
hình thành trong tâm trí. Họ bị cứng lòng 
trong một khoảng thời gian với những 
điều giả dối và sự tà ác, vì vậy họ phải tiếp 

tục đánh đổ sự ấy và liên tục trau dồi tâm 
địa mình.

Ví dụ, nếu sứ điệp rao giảng không hợp 
với ý tưởng riêng của mình, chúng ta phải 
nghĩ kỹ xem suy nghĩ của mình có thật sự 
đúng chăng. Ngoài ra, chúng ta phải lưu 
giữ một số việc tốt để Đức Chúa Trời có thể 
ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Trong 
trường hợp tấm lòng giống đất bên đường, 
việc được các thành viên gia đình và các 
lãnh đạo trong hội thánh cầu nguyện cho và 
dẫn họ là điều rất quan trọng.

Nơi sỏi đá là nơi có rất ít đất trên đá. 
Trong các đám ruộng như vậy đất không 
được dày. Khi hạt giống đã rơi vào loại 
nầy, chúng mọc lên, nhưng sẽ sớm bị 
cháy sém bởi ánh nắng mặt trời bởi vì nơi 
ấy chỉ có một lớp đất nông.

Hạt giống Lời Chúa không bén rễ vì ‘đá 
sỏi’ đã án ngữ trong lòng. Vì vậy, khi có 
thử thác, bắt bớ, hoặc cám dỗ đến, những 
người có tấm lòng sỏi đá sớm sa ngã. Cụ 
thể hơn, ‘sỏi đá’ là tính xác thịt của tấm 
lòng yêu mến đời nầy. Trong một ý nghĩa 
rộng hơn, ấy là sưh giả dối khiến con 

người xa lánh Đức Chúa Trời để rồi chẳng 
tin cũng chẳng yêu mến Ngài. Nhưng 
không phải tất cả mọi nơi đá sỏi đều giống 
nhau. Mức độ giả dối trong từng tấm lòng 
là khác nhau đối với mỗi người.
Ở đây, ‘Không bén rễ’ có nghĩa là họ 

không có đức tin thật, đức tin thiêng liêng. 
Mặc dù họ lắng nghe Lời Chúa và hiểu, điều 
đó không có nghĩa là họ nhận biết sự đó 
trong lòng mình hay tin tưởng tự đáy lòng. 
Đức tin như vậy được gọi là ‘đức tin xác thịt, 
hay ‘đức tin chỉ đơn thuần là kiến thức’.
Để canh tác trên đất đá, chúng ta phải 

siêng năng thực hành Lời Chúa và cầu 
nguyện tha thiết. Chúng ta phải giữ sự 
đầy trọn của Đức Thánh Linh. Chúng ta 
phải không bao giờ ngừng tu dưỡng trong 
bất kỳ một thời gian nào cho dù là ở giữa 
kỳ. Chúng ta phải siêng năng tuân thủ 
các sứ điệp chúng ta nghe và lời phán mà 
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Khi 
chúng ta tin rằng chúng ta chắc chắn có 
thể tu dưỡng được lòng mình bởi quyền 
năng của Đức Chúa Trời và không bỏ 
cuộc, thì sự ấy sẽ được thành như chúng 
ta tin.

Ở đây, ‘gai’ là nhiều nhánh nhóc của cây 
gai trông giống như một bụi cây. Những 
hạt giống rơi vào bụi gai, không thể mang 
lại kết quả bởi vì chúng nảy mầm và phát 
triển đến một mức độ nào đó, nhưng sau 
đó, chúng không thể phát triển nữa bởi vì 
bị những gai góc làm cho nghẹt ngòi.

‘Gai góc’ trong lòng về thuộc linh đề cập 
đến những lo lắng đời nầy những mê đắm 
sự phồn vinh giả tạo. Nghĩa là, họ đem lòng 
tham muốn sự giàu có, danh vọng, và quyền 

lực. Những người có loại tâm địa nầy nói 
rằng họ sống theo Lời Chúa, nhưng thực ra 
họ vẫn còn sống trong gian nan thử thách.

Chúng ta phải trừ diệt tận gốc rễ những 
điều tà ác trong lòng. Những thứ ‘gai góc’ 
như vậy ra từ suy nghĩ xác thịt, và rễ của 
chúng tượng trưng cho sự ác trong lòng. 
Mặc dù chúng ta quyết định trong lòng 
rằng mình sẽ không có ý tưởng xác thịt, 
chúng ta không thể ngăn chặn chúng cho 
đến chừng nào chúng ta vẫn còn có sự dữ 

trong lòng mình. Trong số nhiều thứ gốc rễ, 
nếu chúng ta trừ diệt được gốc rễ được gốc 
rễ của sự tham lam và kiêu ngạo, chúng ta 
có thể quăng xa tính xác thịt ra khỏi lòng 
mình đến một mức độ đáng kể.

Nếu chúng ta luôn suy gẫm Lời Chúa, 
cầu nguyện luôn, và nhận được sự giúp 
đỡ từ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể dễ 
dàng nhổ rễ chúng. Để làm như vậy, trên 
hết mọi sự, chúng ta phải nhận biết những 
cái gai gây ra đau cho chúng ta là thể nào. 

Đất tốt không phải là đất chai cứng như đất 
bên lề đường. Ấy là đất mềm. Khi hạt giống 
được gieo vào đất tốt, đất mềm sẽ ôm lấy 
những hạt giống được gieo thích hợp. Ngoài 
ra, đất chứa không khí và nước, do đó, những 
hạt giống có thể nảy mầm và phát triển rất 
tốt. Tương tự như vậy, tấm lòng được ví như 
đất tốt sẽ chấp nhận tất cả Lời Chúa.
Đất tốt không có đá, do đó, Lời Chúa sẽ 

bén rễ rất nhanh chóng. Những người có 
tấm lòng của đất tốt sẽ tuân theo Lời Chúa 
trong bất kỳ gian nan, thử thách hay sự 
ngược đãi nào. Họ cảm nhận được tấm lòng 
của Đức Chúa Trời là Đấng mong muốn họ 
sống ở Giê-ru-sa-lem Mới, nơi ở tốt nhất ở 
trên Thiên Đường, vì vậy họ giữ vững và 
thực hành Lời của Ngài với niềm vui và 
sanh nhiều bông trái phước lành trong cuộc 

sống mình như có chép trong Lu-ca 8:15.
Để trau dồi một tấm lòng tốt như vậy, 

chúng ta cần phải chịu đựng. Tùy theo mức 
độ mà chúng ta thờ phượng bằng tâm thần 
và lẽ thật, cầu nguyện sốt sắng, và siêng 
năng giữ Lời Chúa, chúng ta có thể nhanh 
chóng trau dồi thiện tâm và tôn vinh Đữc 
Chúa Trời bởi những bông trái dồi dào cả 
về thuộc linh lẫn thuộc thể.

Bên đường

“Khi đương gieo, một phần giống rơi 
dọc đường, chim bay xuống và ăn”
(Ma-thi-ơ 13:4).

Sỏi Đá

“Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá 
sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, 
liền mọc lên; 6 song khi mặt trời mọc 
lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên 
phải héo”
 (Ma-thi-ơ 13:5-6). 

Đất gai góc

“Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai 
mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi” 
(Ma-thi-ơ 13:7).

Đất tốt
“Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ 
đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột 
ra được một trăm, hoặc một hột sáu 
chục, hoặc một hột ba chục” 
(Ma-thi-ơ 13:8).

Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn về đất ruộng để giải thích về tấm lòng (tâm địa) của con người.
Chúa Giê-xu nói về bốn loại đất: bên đường, đá sỏi, gai góc, và đất tốt. Tùy theo loại sinh lực mà họ nhận được từ cha mẹ mình, tấm lòng của họ được hình 
thành khác nhau. Tùy theo các loại môi trường mà ở đó họ được nuôi dưỡng và những sự dạy dỗ mà họ nhận được, tâm địa của họ có thể được thay đổi.
Sự khác biệt trong tấm lòng sẽ mang lại sự khác biệt trong cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt, tốc độ đi sâu vào tâm linh có thể rất khác nhau tùy theo các loại 
tâm địa. Nhưng điều quan trọng là quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi bất kỳ loại ruộng nào để thành đất tốt. Ngoài ra, làm việc cực nhọc trong nuôi 
trồng là không có gì so với niềm vui của vụ mùa bội thu. Chúng ta hy vọng rằng bằng cách tra xét tâm địa của mình và trưởng dưỡng nó, bông trái Sự Sáng sẽ 
kết qủa dồi dào trong chúng ta.



Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ 
Đốc Giáo (tháng 3, 1978). Trong 
thời thơ ấu, Tôi đã từng muốn trở 
thành một mục sư trong khi cầu 
nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh 
với mẹ tôi. Tuy nhiên, khi lớn lên 
tôi đã lang thang vào thế gian. Tôi 
trở lại trong vòng tay của Chúa vào 
năm 1998 qua lời cầu nguyện tha 
thiết của gia đình tôi.

Tôi mong muốn được tái sinh 
như một Cơ Đốc nhân chân chính 
và cống hiến bản thân mình cho 
Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi đọc 
Kinh Thánh và những sách Cơ 
Đốc khác và lắng nghe thuyết 
giảng rất nhiều, nhưng để tìm ra 
con đường đúng đắn là một điều 
chẳng phải dễ dàng. Trong khi 
phục vụ Chúa với tư cách là một 
mục sư, tôi đã kiêng ăn và cầu 
nguyện rất nhiều với khao khát 
dâng lên lời cầu nguyện tha thiết 
như lời cầu nguyện của Ê-li.

Tôi khát khao được như Tiến 
sĩ Jaerock Lee trong sự hướng 
dẫn của Đức Chúa Trời

Tháng sáu, năm 2001, tôi đã 
nghiên cứu Kinh Thánh, hướng dẫn 
đầu ngợi khen, và truyền bá phúc 
âm cho mọi người tại các bệnh 
viện. Trong khi đó, một mục sư đề 
nghị tôi nên mở một hội thánh với 
ông ta. Nhưng sau đó ông rời khỏi 
hội thánh và nói rằng số tiền dâng 
hiến ít hơn so với dự kiến. Tôi đã 
bối rối, nhưng tôi đã phải làm một 
điều gì đó cho các thành viên hội 

thánh là những người đã bỏ lại phía 
sau. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa 
Trời và cầu xin Ngài hướng dẫn 
đường lối tôi. Sau đó, tôi nghe một 
tiếng phán rõ ràng.

“Tôi sẽ chỉ cho ngươi một 
người mà Đức Chúa Trời đã dạy. 
Người ấy sẽ dạy cho ngươi”. 
Người đó là ai? Phải chăng ấy là 
Tiến sĩ Morris Cerullo, Giáo sĩ 
Reinhard Bonnke, hoặc Mục sư 
Benny Hinn? Tôi rất tò mò muốn 
biết đó là ai. Một số mục sư nổi 
tiếng trên thế giới đến với tâm trí 
của tôi, nhưng tôi không thể biết 
đó là ai.

Một ngày nọ, tôi tình cờ nhìn 
thấy một quảng cáo về Chiến Dịch 
Liên Hiệp Kenya 2001 của Tiến sĩ 
Jaerock Lee. Tuy nhiên, các chiến 
dịch đã kết thúc tại thời điểm đó. 
Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

“Mẹ ơi, có bao giờ mẹ nghe nói 
về Tiến sĩ Jaerock Lee chưa?”

“Ồ, tôi chẳng biết rõ về người 
ấy, nhưng tôi nghe nói rằng ông 
ta là một mục sư châu Á là một 
người rất quyền năng”.

Đọc Sứ Điệp Thập Tự Giá, tôi 
đem lòng tin tưởng vào chức vụ 
của Manmin

Tháng tám, năm 2001, tôi đến 
thăm Trung tâm Truyền giáo 
Manmin tại Hurlingham, châu Phi. 
Tại đây, tôi gặp Giám mục Tiến 
sĩ Myongho Cheong. Ông khiêm 
tốn và đầy tình yêu của Đức Chúa 
Trời, Chúa, và Đức Thánh Linh. 
Tôi xin ông gửi một mục sư đến 
hầu việc Chúa tại hội thánh tôi, 
nhưng Tiến sĩ Cheong khuyên tôi 
để tìm hiểu Lời Chúa một cách hệ 
thống và tự chăm sóc hội thánh.

Tôi rất vui mừng, kể từ khi tôi 
gặp một mục sư đáng tin cậy và 
Mục sư Cheong đã cho tôi cuốn 
sách của Tiến sĩ Lee Sứ Điệp 
Thập Tự Giá. Đọc sách nầy, tôi 
đã đem lòng tin tưởng vào chức 
vụ của Manmin. Sau đó, tôi vào 
Chủng viện Kinh Thánh Manmin 
để học về phúc âm thiên thượng 
một cách có hệ thống như đã 
được đề nghị.

Tôi đã học được về ý nghĩa của 

những sự thiêng liêng và nhận 
biết tấm lòng và ý muốn của Đức 
Chúa Trời. Tôi cảm thấy tràn ngập 
niềm vui. Tôi trở nên tự tin trong 
việc thực hiện một chức vụ. Tôi 
bắt đầu rao giảng sứ điệp Phúc 
Âm Thiên Thượng Năm Mặt, rất 
nhiều thành viên đã nhận được 
nhận ân sủng lớn Lao và đã được 
thay đổi bởi Lời Chúa. Sau đó, 
vào tháng tư năm 2003, tôi bắt đầu 
làm việc tại Hội Thánh Nairobi 
Manmin theo ý muốn của Đức 
Chúa Trời. Người anh em của tôi 
hiện nay đang làm sứ vụ cho hội 
thánh mà trước đây tôi đã phục vụ. 

Bởi kinh nghiệm công việc 
quyền năng đáng kinh ngạc, tôi 
đã trở thành một mục sư thật sự 

Thông qua lời cầu nguyện của 
Tiến sĩ Cheong, tôi đã được chữa 
lành bệnh hen suyễn là căn bệnh 
đã gây khổ sở cho tôi từ khi còn 
nhỏ. Năm 2004, tôi đến thăm Hội 
Thánh Trung Tâm Manmin tại 
Seoul, Hàn Quốc và nước ngọt 

Site Muan, nơi nước biển mặn đã 
được thay đổi thành nước ngọt có 
thể uống được bởi sự cầu nguyện 
của của Tiến sĩ Jaerock Lee (Xuất 
Ê-díp-tô ký 15:25). Tại đây, tôi 
dùng nước ngọt Muan để thoa lên 
mắt, và thị lực tôi đã được phục 
hồi tốt hơn và tôi không còn cần 
đến kính mắt. Hallelujah!

Tôi phục vụ Hội Thánh Nairobi 
Manmin với tư cách là một Chủ 
tịch Hiệp hội các mục sư và 
làm thông dịch viên cho Tiến sĩ 
Cheong cho các lễ thờ phượng, 
Hội thảo mục sư, và các Chiến 
Dịch Khăn Tay (Công vụ. 19:11-
12). Các mục sư đã được thay đổi 
thông qua phúc âm thiêng thượng 
và tôi đã chứng kiến nhiều công 
việc quyền năng trong các chiến 
dịch.Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã 
dẫn dắt tôi để trở thành một người 
đầy tớ thật của Đức Chúa Trời.

Thông qua chức vụ  của 
Manmin tôi nhận ra tình yêu 
của Đức Chúa Trời đối với các 
linh hồn trong thế gian. Tôi cảm 
ơn Tiến sĩ Jaerock Lee của Hội 
Thánh Trung tâm Manmin là 
người đã nhận được sự tiên liệu 
của Ngài. Tôi cũng cảm ơn Tiến 
sĩ Cheong người rao giảng phúc 
âm thiên thượng ở châu Phi và 
rao truyền ý muốn của Đức Chúa 
Trời. Tôi dâng hết sự tạ ơn và 
vinh hiển lên Đức Chúa Trời Ba 
Ngôi là Đấng đã để tôi dự phần 
vào công việc của Đức Thánh 
Linh với tư cách là một mục sư 
của Manmin.
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Từ khi lên 12 tuổi, tôi đã từng theo mẹ đến chùa. Dường như việc ấy đã 
trở thành tự nhiên đối với tôi. Nhưng vào tháng 4 năm 2010, tôi không thể 
đi chùa được nữa do viêm khớp nặng. Từ đó về sau, hàng đêm một con 
quỷ trong trang phục đen quấy rầy tôi. Tôi không thể ngủ được vì đau đớn 
và lo âu. Tôi thậm chí ăn uống chẳng ngon miệng đến nỗi khuôn mặt của 
tôi đã trở nên tối tăm. Tôi chuyển đến một nơi khác vì nghĩ rằng nếu làm 
như vậy thì con quỷ ấy cũng sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó nhiều ma quỷ lại 
đến quấy rầy tôi.

Một ý nghĩ đến với tôi, ‘Nếu tôi đi nhà thờ thì chúng sẽ bỏ đi chăng?’ 
Tôi quyết định đi đến một nhà thờ gần nơi tôi ở. Vào đúng thời điểm, 
chị Jungsun Cho, cháu gái của tôi đã giảng phúc âm cho tôi và đưa tôi 
đến Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Tôi đã đăng ký vào tháng mười 
một, năm 2011. Trong một lễ thăm viếng, tôi đã ném đi chuỗi hạt cầu 

nguyện Phật giáo, sách về Phật giáo, và bộ đồng phục Phật giáo và 
những thứ tương tự. Và tôi đưa ra một dấu hiệu với tên hội thánh được 
ghi trên nó.

Sau đó, trong một giấc chiêm bao, tôi thấy ba con quỷ đã từng quấy rầy 
tôi đang lảng vảng xung quanh nhà và sau đó chúng đã bỏ đi. Tôi tin chắc 
rằng Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi.

Từ đó, tôi đã tham dự tất cả các buổi thờ phượng và ăn năn về thời gian 
mà tôi đã không tin Chúa trong lời cầu nguyện đầy nước mắt. Sự sợ hãi 
và kinh khủng trong tôi bắt đầu biến mất và sự bình an ngự vào lòng tôi. 
Tôi đã bắt đầu ăn ngon và ngủ yên. Và tôi cũng đã được chữa lành bệnh 
viêm khớp 30-năm qua lời cầu nguyện của của Tiến sĩ Jaerock Lee được 
ghi lại trên Hệ Thống Phản Hồi Tự Động. Chồng tôi đã nhìn thấy tất cả và 
bây giờ anh ấy cũng tham gia vào hội thánh chúng tôi. Hallelujah!

Mục sư Stanley Bogo (Chủ tịch Hiệp hội các mục sư, Hội thánh Nairobi Manmin tại Kenya) 

Chị Sunok Kim (3-25 Parish)

Cảm Tạ Đức Chúa Trời về Sự Dẫn Dắt Tôi 
Để Trở Nên Một Đầy Tớ Chân Thật 

“Một Ác Linh Hàng Đêm Quấy Rầy Tôi Đã Lìa Khỏi”


